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66 Çalışanlarımızın 
geleceği için sektörün 
en çok tercih edilen 
şirketi” Garanti 
Emeklilik'i seçtik. 
Çünkü uzmanlık 
bizim için önemli. 99 : 
Cenk waür 


Bireysel emeklilikte “Otomatik Katılım” dönemi başlıyor! 
Siz de bu yeni dönemde Garanti Emeklilik'i tercih edin, 
uzman kadromuz ve tecrübemizle her zaman yanınızda olalım. 


ö 


$4Garanti Emeklilik 


Z 


p 
Garanti Şubeleri - 444 O 336 - garantiemeklilik.com.tr 
*Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 26.05.2017 tanihli Verilerine göre Garanti Emeklilik, bireysel emeklilik katılımcı sayısında 1. sırada yer almaktadır. 
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ilen ilk 10 emeklilikşirkeettiği tüm veriler 


güne kadar birikimlerini başlangıç fonunda değerlen 


nulacağı açıklandı. Hangi fonlar 


rası atılacak işlemler neler? 
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OTOMATİK KATILIM 


BELLİ OLDU 


BES'TEN AYRILAN “PİŞMAN' ÇALIŞANLARA İKİNCİ ŞANS 


DÜZENLEMESİ 
1 TEMMUZ'DA 1,5 MİLYON ÇALIŞAN DAHA BES'LENDİ 


SPOTİFY, MESSENGER İÇİN GRUP ÇALMA LİSTELERİ? 
ÖZELLİĞİNİ SUNUYOR 


ALLİANZ'DAN MEME KANSERİNE KARŞI 
“BİLGİLENDİRME VE TAKİP? PROJESİ 


TEMMUZ AYINDA HİSSE SENEDİ FONLARI GÜLDÜRDÜ 


YILIN İLK YARISININ EN 
İYİ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ 
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SAĞLIK 


KENDİNİZİ GÜNEŞTE DEĞİL, 
GÜNEŞTEN ÖNCE KORUYUN 


OTOMATİK KATILIM 


DÜNYADAKİ BİREYSEL EMEKLİLİK VARLIKLARININ 
TOPLAM DEĞERİ 38 TRİLYON 
ABD DOLARINA ULAŞTI 


DOĞRU AKTARABİLİRSEK, 
ÇALIŞANLARIN KÜÇÜK 

BİRİKİMLERLE TASARRUF YAPMAYA 
BAŞLAYACAKLARI GÖRÜŞÜNDEYİM 


RÖPORTAJ Ng 
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DÜZENLEME VE 
İYİLEŞTİRMELER 

© SİSTEME GİREN 
TASARRUF 
SAHİPLERİNİN 
CAYMA ORANLARINI 
AZALTACAKTIR 


20 


Allianz Müşteri 
Günleri başladı 


BES) otomatik katılım ile giriş 

yapıp cayma hakkını kullanan. 

ların her iki yılda bir sisteme 

dahil edilmesi planlanırken, 

j şimdi de “pişman katılımcı"nın 

” sisteme tekrar kazandırılması 

p» için söz konusu sürenin daha 

l erkene çekilmesi üzerine çalışı 
a lıyor. 

Konuya ilişkin değerlendirme 

lerde bulunan Türkiye Sigorta 

Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı 

Mehmet Uğur Erkan, ilk 6 ayda 

is 3 -ayma hakkını kullandığını 

İ anımsatarak, c V z ilamında yeterince hazırlık yapılamadan siste 


min devreyi 


Bireysel Emeklilik Sistemine 


Müşteri memnuniyetini odağına alarak yeni 
nesil sigortacılığın öncülüğünü yapma viz. o Kamuoyundasi: 
yonuyla faaliyet gösteren Allianz Türkiye, O eden Erkan,"Böy arı biraz yoğun oldu, Biz olaya pozitif yönden bakıyo: 
Müşteri Günleri adı altında yepyeni bir uy. ç ruz. Türkiye'de otomatik katılım sistemi hayata geçmiştir, çok önemli bir reform, İlk 6ayda 
gulama başlattı. Geçtiğimiz günlerde pa- otomat dahil olan 2,5 milyon kişiyi azımsama, 

zarlama departmanı tarafından ilki gerçek. o Önümüzdek i eksiklikleri görerek cayma hakkını kullanan 3,5 milyon 
leştirilen ve Alllanz Modüler Sağlık Sigortası (| kişiyi kaza iz. Hem o kişiler adına hem de ülke adına bu çok önemli” diye konuştu 
sahibi bir grup müşterinin konuk olduğu 
yemekli gece keyifli ve bilgilendirici sohbetlere sahne oldu. 


msuz etkileyecek propagandaların da yapıldığını ifade 


yma orar 


ak lazım, İnşallah 


nemde bura 


Yılda 4 kez yapılacak 


Allianz Müşteri Günleri'ne konuk olan sigor 
talılar, rastgele yapılan aramaların sonucunda, daveti kabul eden kişiler arasından 
seçiliyor. Allianz Türkiye yılda 4 kez gerçekleştirmeyi planladığı buluşmalara sırayla 
farklı sigorta ürünlerine sahip müşterilerini 
davet ederek deneyimlerini aktarma fırsatı 
sunacak. 


“doğal afet” 
rekoru, 
2017'nin ilk 
yarısında 
kırıldı 


Allianz Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, Sağlık Genel Müdür 
Yardımcısı Pinar Lembet, Sağlik Operas- © zo07'de rekor kıran 838 milyar dolar tuta 
yon Direktörü Nedim Tarakçı ve pazarlama aşık 10 | Kaydedilen 4.49 milyardolarlık önceki rekoru 
departmanından Burcu Koldemir, Gülşah aşan yeni bir rekor 

Kaya Köse ile Erkan Işıksal'ın katıldığı yemekte, konuklar Allianz deneyimlerini ve 


al afet tahvil ihra 
7'nin ilk altı ayı içe 
Aon Benfield tarafınd. 
sına git 
vil ihraç e 


rındaki doj 


de kırıldı. 


Insurance Joural'da yer alan habere göre, 
önerilerini yöneticilerle paylaştı. Okan Öz- Sigorta Bağlantılı Menkul Kiymetler — 2 
demir, Allianz Müşteri Günleri ile ilgili olarak Çeyrek 2017 Güncellemesi" başlıklı raporda 
“Müşterilerimizin tüm geribildirimleri bizim ikinci çeyrekteki sonuçlara birinci çeyreğine 
için çok değerli. Sağlıklarını, varlıklarını ve ilişkin toplam 2.17 milyar dolar tutarındaki 
geleceklerini bize emanet eden müşterile- tahvil toplamı eklendiğinde, 2017 yılının ilk 
rimizin yanında olmak, onlara en iyi ürün yarısına git toplam 8.55 milyar dolarlık başka 
ve hizmetleri sunmak için çalışmalarımıza bir rekor daha kırıldığı vurgulandı. 

devam ediyoruz" dedi. 


yılının ilky 


dolarlık ti 


tırım bankacılığı bi 
rafından 20 
mlandı 


mü 
ikinci ç 


Hazırlan; 


Buna göre, bir önceki rekor yılık ihraç rekoru 
'de yaşanmıştı Yılık 8.38 milyar dolarlık 
rekor 2017'nin ilk yarısında geçildi. 


Otomatik 
katılıma yeni 
düzenleme 
geliyor 


Otomatik katılımla sisteme girişlerin ilk 
iki ayında cayma hakkını kullanan kişilerin oranının 9652 olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, oranın. 
bu kadar yüksek olması nedeniyle sistem. 
altyapısının tekrar gözden geçirileceğini 
ve düzenleme için çalışmaya başlayacaklarını dile getirdi. 


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımla birlikte 2017 yılının ilk 5 
ayında 5.6 milyon kişinin dahil olduğunu 
açıkladı, Şimşek, sisteme girişlerin ilk iki 
ayında cayma hakkını kullanan kişilerin. 
oranının 9652 olduğunu vurgulayarak, 
öngörülenden çok daha yüksek bir cayma oranıyla karşılaşıldığının altını çizdi 
Oranın bu kadar yüksek olması nedeniyle, sistem altyapısının tekrar gözden gegirilerek, çalışmaya başlayacaklarını da 
sözlerine ekledi. 


18 YAŞ ALTI İÇİN BES 
DÜZENLEMESİ YOLDA 


Ölüm aylığı alırken evlenen ve çeyiz parası alan bir 
kız çocuğu boşanması halinde yeniden hak sahibi 
N olabiliyor. Ancak evlenip iki yıldan önce boşanır- 
sa yeniden aylık bağlatmak için iki yıllık sürenin 
dolmasını beklemeli. Sosyal güvenlik sisteminin 
temel mantığı sigortalıların belirl risklere karşı 
korunmasıdır. Primli sosyal güvenlik sistemlerinde ödenen primler karşılığında sigortalılara 
bazı yardımlar sağlanır. Ölüm riskine karşılık 
geride kalanlara ölüm aylığı bağlanması söz konusudur. Ancak geride kalanlara bağlanan ölüm 
aylığı bazı durumlarda kesilir. Sigortalının ölümü 
halinde geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi 
için sigortalı adina en az 1.800 gün prim ödenmiş olması 
gerekir. Ölen sigortalı eğer 4/a'lı ise bu durumda her türlü borçlanma süresi hariç en 
az beşyıldır sigortalı olan ve toplamda 900 
gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına 
prim ödenmiş olması halinde de geride 
kalanlara ölüm aylığı bağlanması müm 
kündür. Ölen sigortalının 4/b'li olması ha: 
linde geride kalanlara ölüm aylığı bağlanmas için sigortalı adına SGK'ya prim borcu 
bulunmaması da şarttı. 


Boşandıktan 
sonra ölüm 
aylığı 
alınabiliyor 


Kayıtlı çalışmalı 


Geride kalanlara bağlanacak ölüm aylığı ölen sigortalının prime esas kazancı veya ölen sigortalıya emekli aylığı bağlanmış ise bağlanan aylığın miktarı ile doğru orantılıdır. Ölen sigortalının 
prime esas kazancı yüksekse, ölüm aylığının miktarı da yüksek olacaktır. Hem ölüm aylığı bağlanması için gerekli prim ödeme gün sayısının tamamlanması, hem de ölüm aylığının yüksek 
olması için kayıtlı çalışmak çok önemli. Kayıtdışı istihdam edilen kişilerin ölümü halinde geride 
kalanlara aylık bağlanması mümkün olamayacağı gibi, ücretleri SGK'ya düşük bildirilen kişilerin 
ölümü halinde de geride kalanlara bağlanacak ölüm aylığı düşük olacaktır 


Öncelik eşlerde oluyor 


Sigortalının ölümü halinde gerekli koşullar söz konusuysa geride kalanlara ölüm aylığı bağlanır 
Bağlanacak aylığın paylaşımında ise öncelik sigortalının eşinindir. Ölen sigortalının eşine, hiçbir 
şarta bağlı kalmaksızın ölüm aylığının yüzde 50'si bağlanır. Yani sigortalının eşi çalışıyor olsa bile 
ölüm aylığı alabilir. Aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan ve çalışmayan veya gelir ve aylık almayan dul eşe ise ölüm aylığının yüzde 75'i bağlanır. 


*18 yaş altına bu imkanı sağlarsak uzun vadeli birikim 
artar mı bakıyoruz” diyen 
Şimşek, “Bu kadar cömert 
bir sistem var. Emeklilik şir- 


Otomatik BES'te sistemden çıkışların beklentilerinin çok üzerinde 
yüzde 38 olarak gerçekleştiğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Şimşek, bu konuda iki düzenleme sinyali verdi. 


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bireysel emeklilik sistemine 
otomatik katılımla lgili son gelişmeleri değerlendirdi. 


Şimşek, otomatik BES'te iki husus üzerinde çalıştıklarını belirtti. Şimşek, bunlardan birinin 18 yaşaltının katılımı diğerinin ise cayma hakkının Z aya çıkarılması olduğunu ifade etti. 


ketleri yeterince çaba göstermiyorlar. Biraz daha çaba 
göstermeli. BES'te performans güçlü olmalı, mevduat 
faizleri yüksek bu nedenle 
devletin verdiği yüzde 25'e 
ek olarak fonlar performans 
göstermeli. Cayma süresi için çalışıyoruz. 2 aylık cayma süresi belki 
onu biraz uzatırsak baskı oluşmaz vatandaş sistemde kalır” dedi. 


ömeklilik | KAMPANYALAR 


AvivaSA Emek 
tiik Hayat, 
sektöre öncülük 
t 


eden “sad 
programlarını 


yeniledi. Firma, 
yepyeni bir içeri 
kavuşturarak 


nleşti 
ğini Biriktirenler o Kulübü 


ve Keyifli Emekli 


ler Dünyası isimli 


amlarıyla 
müşterilerine 
alışverişten o eğ 
lenceye, tatilden ulaşıma, sağlıktan sigortaya kadar 
birçok sektörde ücretsiz hizmet ve indirim fırsatlar 
sunuyor. Kulüp üyesi müşterile tajlardan fay 
dala 


abilmeleri için gerekli kampanya kodlarının, 


dijital iletişim kanalları ile gönderileceğ 
Kampanya kodları kendisine ulaşan müşteriler, tercih 
ettikleri marka fırsatlarından, onlineat 
'de veya kampanyanın geçerli olduğu mağaza kasala- 


rında anında yararlanabilecekler 


sitelerin. 


Konuyla ilgili bir açık 
lama yapan AvivaSA 
CEOSu Fırat Ku 


müşte 


enaz 1020yıl hatta 
1 durumlarda, 


) yıldan fazla süre. 
O cek bir ilişki kurulan bir 


sektörde faaliyet göster 


diklerini vurgulayarak şunları 

söyledi: “Bu süre içinde, müşte 
rilerimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını anlayarak 
uygun çözümler sunmak, yeni ürünler geliştirmek, 
hizmetleri iyileştirmek; kısacası müşter 
na koymak, bizim en önemli önceliğimiz 
mizin yarınını güvence altına alırken; bug 
yaşamasını sağlamak için çalışmamız gerekiyor. Tam 
da bu amaçla 2010 yılında kurduğumuz ve sektörde 
bu kapsamda ilk olan Geleceğini Biriktirenler Kulübü 
isimli bağlılık programımızla, müşter 
nünü de daha keyifli yaşamalarını sağlıyoruz. Emekli 
lerimiz için de, Keyifli Emekliler Dünyası programımız 
var. Her iki kulübümüzün kapsamını, müşterilerimize 
kullanım kolaylığı sağlayacak ve yeni 
cak şekilde yenileyerek, genişlettik. Kısac 
rilerimizin yarınlarını bugünden güzelleştir 
bugün hem de iklerinde hayattan daha çı 
keyif almalarını sağlıyoruz 


işin odağı 
Müşterile 


inlerini iyi 


rimizin bu 


Türkiye” 


ile kolaylaşıyor 
Otomatik katılım uygulaması, Allianz Türkiye'nin. 
hayata geçirdiği, sektörün ilk ve tek *Online Teklif” 
portalı ile yepyeni bir ivme kazandı. Tüm işlemlerin tek bir noktadan takip edilebilmesini sağlayan 
"Online Teklif” portalı, işverenler için otomatik katılım sürecini çok daha kolay ve hızlı hale getiriyor. 
Zamandan kazandıran portal, insan kaynakları 
departmanlarının otomatik katılım sürecindeki 
yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. 


Allianz Türkiye, ilk etapta en a2 250 kişinin çalıştı- 
Bi işyerleri için kullanıma sunduğu 'Online Teklif” 
portalını, önümüzdeki dönemde 100 ve üzerinde 
çalışana sahip işletmelere de açmayı planlıyor. 
Online Tekli portalının sağladığı kolaylıktan 
yararlanmak isteyen işverenler, işlemlerini www, 
allianzyasamemekllik.com.tr adresinden kolayca 
yapabiliyor. 


p 


“Operasyon yükünü hafifleten çalışmalar önemli rol oynuyor” 


“Online Teklif” portalı ile emeklilik sisteminin ikinci ayağı olan otomatik katılımda 
süreçlerin çok daha hızlanacağına işaret eden Allianz Hayat ve Emeklilik ile Allianz. 
Yaşam ve Emeklilik şirketlerinin genel müdürü Taylan Türkölmez; “26 Temmuz 2017 
tarihi itibarıyla otomatik katılım ile yılın başından bu yana sisteme katılan çalışan sayısı yaklaşık 6 milyon olarak gerçekleşirken toplam fon büyüklüğü de 772 milyon Türk 
lirasını aştı Ayrıca, Bireysel Emeklilik Sistemi de, devlet katkısı dâhil yaklaşık 71 milyar 
Türk irası toplam fon büyüklüğüne ve 6.8 milyonun üzerinde katılımcı sayısına ulaştı. 
Otomatik katılımda yılın ilk altı aylık sonuçlarına baktığımızda, Allianz Türkiye olarak 
özel emeklilik şirketleri arasında katılımcı sayısı ve fon büyüklüğünde önde gelen şiretler arasında yer alıyoruz. Grup sigortalarındaki güçlü pazar payımızı otomatik katı 
lumda da devam ettirerek Türkiye'deki şirketlerin insan kaynakları kapsamındaki yan 
haklarının bütünsel sağlayıcısı olma yönündeki hedefimize doğru ilerliyoruz. Daha 
hızlı, daha geniş dağıtım ağına sahip ve katma değerli hizmetler üretebilen, aynca 
işverenlerin operasyon yükünü hafifleten çalışmaların otomatik katılımın başarısında 
önemli rol oynayacağına inanıyoruz” dedi. 


Bu süreçte farklı emeklilik ihtiyaç, 
ları için çözümün Bireysel Emekli 
lik Sistemi ve otomatik katılımdan 
geçtiği konusunda | farkındalık 
yaratmak için çalıştıklarını dile getiren Türkölmez, “Otomatik katı 
mın en önemli avantajlarından 
biri de, giderek yok olan tasarruf 
alışkanlığını katılımcılara tekrar kazandıracak olması, Allianz Türkiye 
olarak otomatik katılımla başlayan yeni dönemde temel stratejimizde hem işverenleri hem de çalışanları odağımıza alarak ilerliyoruz. Bir yıl öncesinden işverenleri din. 
leyerek geliştirmeye başladığımız'Online Tekli' portalını bugün 750 şirket kullanıyor. 
İşyükünü azaltan, bütün işlemlerin tek bir dijital noktadan takip edilmesini sağlayan 
bu portalla otomatik katılıma dahil olan 500 bini aşkın çalışan bulunmakta, Otoma: 
tik katılım, 100 ve üzerinde çalışana sahip işletmelere açıldığında, portalı kullanacak 
şirket sayısını 1000'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Otomatik katılımla sisteme dahil olan 
çalışanlara da sözleşme ve birikimlerine ilişkin her türlü işlemlerini kolaylıkla yapabilecekleri bir altyapı sunuyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 


ŞAMPİYON FONLAR 


Esnek Emeklilik Yatırım Fonlarında En Çok Kazandıran 10 BES Fonu 
alan lima KO ER 


Temmuz ayı itibarıyla, emeklilik fonlarının en çok kazandıranlardan biri de esnek emeklilik 
yatırım fonları oldu. Emeklilik şirketlerinin büyüme amaçlı ve gelir amaçlı esnek emeklilik 
yatırım fonları baz alındığında, halka arz tarihinden bu yana en yüksek getiri oranını 
yüzde 675'lik kazanç ile Anadolu Hayat Emeklilik'in Büyüme Amaçlı (BA) Esnek Emeklilik 
Yatırım Fonu sağladı. Yüzde 427'lik getiri yüzdesi ile yatırımcısına en çok kazandıran ikinci 
fon olan AvivaSA Emeklilik ve Hayat Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım fonu olurken, 
onu yüzde 335'lik getiri oranıyla Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı (GA) Esnek Emeklilik 
Yatırım fonu takip etti. 


ANADOLU HAYAT 
EMEKLİLİK BA 
ESNEK EYF 


GETİRİ *675,10 
27.10.2003 


2 AAVİVASA 

EMEKLİLİK VE 
HAYAT BA 
ESNEK EYF 


GETİRİ *6427,70 
27.10.2003 


b Aİ ALLİANZ HAYAT VE 
EMEKLİLİK GA 
ESNEK EYF 
GETİRİ *236,33 
27.10.2003 


'NN HAYAT VE 
EMEKLİLİK GA 
ESNEK EYF 
GETİRİ *192,63 
27.10.2003 


ANADOLU HAYAT 
EMEKLİLİK GA 
ESNEK EYF 
GETİRİ *5335,59 
27.10.2003 


VE HAYAT 2. GA 
ESNEK EYF 
GETİRİ “226,20 
27.10.2003 


ALLİANZ YAŞAM VE 
EMEKLİLİK BA 
ESNEK EYF 
GETİRİ 467,38 
03.01.2011 


AVİVASA 
EMEKLİLİK VE 
HAYAT GA 
ESNEK EYF 
GETİRİ *6301,07 
23.02.2005 


NN HAYAT VE 
EMEKLİLİK BA 
ESNEK EYF 
GETİRİ *207,96 
02.06.2008 


AXA HAYAT VE 
EMEKLİLİK BA 
ESNEK EYF 
GETİRİ *67,18 
19.12.2011 


Fon verileri, bireysel emeklilik yatırım fonlarının kuruluş tarihleri ve 30.07.2017 tarihi arasındaki nominal performansları üzerinden değerlendirilmiştir. Seçilen ilk 10 fon içerisinde yalnızca büyüme ve gelir amaçlı esnek emeklilik yatırım fonları baz o 7 
alınmıştır. Her fonun getiri oranı kendi kuruluş tarihi doğrultusunda değişiklik göstermektedir. 


eklilik | İSOTOMATIK KATILIM 


Otomatik Katılım Sistemi, çalışanların sisteme kademeli 
geçişlerinin gerçekleşmesi ile 
büyümeye devam ediyor. En 
son 1 Temmuz'da 250-100 çalışanı bulunan özel sektör şirketlerinin sisteme dahil olması ile 1,5 milyon çalışan daha, 
refah bir emeklilik için ilk adımını atmış oldu. 


Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 1 Ocak'tan Itibaren başlayan 
otomatik katılım uygulaması kapsamında, 250-100 arası çalışanı bu 
lunan tüm özel sektör şirketleri, 1 Temmuz itibarıyla otomatik olarak 
BES kapsamına girdi. Böylece sisteme yaklaşık 1,5 milyon çalışan 
daha dahil oldu 


Toplum genelinde tasarruf alışkanlıklarının yaygınlaşması ve birey. 
lerin emeklilik dönemlerinde daha refah bir hayat sürmesini sağla: 
mak amacıyla 14 yıl önce uygulamaya koyulan Bireysel Emeklilik 
Sistemi'nde, 2017 yılı başı itibariyle otomatik katılım uygulamasına 
geçildi. Tüm çalışanların kademeli olarak sisteme girişini öngören 
uygulama kapsamında, ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel 
sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar ile 250-1000 çalışanı bulunan özel 
sektör 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, son olarak 100-250 çalışanı 
olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağla 

dı. Uygulamanın son kademeli geçişinin ardından sisteme yaklaşık 

1,5 milyon çalışan daha dahil oldu. 


30 Haziran itibariyle 2 milyon 515 bin 627 katılımcısı olan otomatik katılım uygulaması, aynı tarihte 600,1 milyon lira fon 
tutarına sahipti. Toplam katkı payı tutarı ise 598,9 milyon 


lira olarak açıklanmıştı i 


Özel sektörden yeni katılım sağlaya 
cak çalışanlardan, prime esas kazancın 
yüzde 3'ü kadar BES kesintisi olacak. 
Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına devlet tarafından yine yüzde 25 
teşvik verilecek, İki aylık cayma süresi 
sonrasında sistemde kalan çalışanlara 
ek olarak 1000 lira devlet katkısı sağ 
lanacak. Emeklilik halinde hesabındaki 
birikimi yıllık gelir sigortasıyla almayı 
tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 
5'i kadar ilave devlet katkısı teşviki de sunulacak. 


1 Temmuz'da 

1,5 milyon 
çalışan daha 
BES'lendi 


Mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 
2018, 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018, 5-10 çalışanı 
olan özel sektör ise 1 Ocak 2019'dan itibaren otomatik olarak sisteme dahil edilecek. 


Başlangıç fonu sonrası katılımcılara ilk kez fon tercihi soruldu 


Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımla dahil olanların 
yüzde 62'si katkı payları için faizsiz başlangıç fonlarını tercih etti 


— e- 5 ar a w - - 


fonları sonrası yatırımlarını yönlendirmek istedikleri de 


soruldu. 


Otomatik Katılım Sistemi kapsamında sisteme dahil ol 
meyen ve yatırımlarında enflasyon üzerinde reel kazanç elde 
hedefleyen, ağırlıklı mevduat olmak üzere, sabit getirili 
met ürünlerine yatırım yapmak isteyen katılımcılar tarafın 


n tercih 


edilen başlangıç fonları büyük ilgi gördü. Temmuz ayı sonrasında 
yatırımlarını yönlendirmek ve farklı fonlara yatırım yapmak isteyen 
katılımcılar için ilk kez fon tercihleri sunuldu. 


Temmuz ayı sonrası risk formu dolduran katılımcılar için, risk prc 
filine bakılarak değişken fonlara yönlendirme yapıldı. Böylece katı 
lımcılar başlangıç fonları sonrası ilk kez fon seçimi yapmış oldular. 


Risk formu doldurmayan katılımcılar ise şu an bulundukları başlan. 
giç fonunda kalmaya devam edip, bir yılın sonunda ise standart fona 
otomatik olarak geçecekler. Yatırımcı profillerinin oluştur 

emeklilik şirketleri tarafından tekrar risk formu uygulaması 
leştirilecek, Standart risk formuyla ilgili çalışmalar Hazine Müsteşar 
lığı tarafından yürütülüyor. 


Sisteme dahil edilen ve başlangıç fonu ya da standart fondan ay 
rılma tercihinde bulunan çalışanlara sunulacak fonların dördü 
içeren, diğer dördü ise faiz içermeyen olmak üzere toplam sekiz fon. 
dan oluşuyor. Sunulacak toplam değişken fon sayısı ise 
çemiyor. Şirketler, katılımcılara dört farklı risk kategorisindeki “faiz 
içeren” değişken fonlardan ve “Atak/Dinamik/Büyüme” ile “Agresif” 


kizi ge 


Başlangıç Fonu ve Standart Fon Harici Yatırım | Risk Değer 
Seçenekleri 


Muhafazakâr/ Temkinli 12 


Dengeli 34 
Atak/Dinamik/Büyüme 45 


Agresif 57 


risk kategorisindeki iki adet faiz içermeyen değişken fonlardan ol 
mak üzere toplamda altı adet fon seçeneği sunmak zorunda, 
Muhafazakar-Temkinli fonlar sunulan fon tercihleri arasında risk de 


eri en düşük olan fonlar iken, onu biraz daha yüksek risk değeriyle 
dengeli takip ediyor. Atak/Dinamik/Büyüme fonları yüksek 
risk içeren fonlar olarak katı (fon ise en 
yüksek riskli fon durumunda, 


fonlar 


ımcılara sunulurken, agre 


Sisteme giriş esnasında, çalışanlardan faiz içeren/faiz içermeyen 
k çalışanların tercih belirtmemesi halinde, 
işveren bu tercihi ilgili çalışan adına yapabilir. Bu kapsamda, katkı 
payları yapılan tercih doğrultusunda öncelikle 1 yıllık süre boyunca 
faiz içeren/faiz içermeyen başlangıç fonunda yatırıma yönlendirilir 
da ise, yine tercihe göre faiz içeren/faiz içermeyen stan. 
yatırıma yönlendirilmeye devam eder 


fon tercihleri alınır. Anc 


yılın sonur 


dart fonlard: 
55 bin kişi BES emeklisi oldu. 
EGİ 


Haz 
oldu. 


eklilik Sistemi temel göstergelerine göre ise 30 
an itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 8L1 bin 854 


Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 60 milyar 732 milyon 
398 bin 129 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 9 milyar 7 mil 
yon 93 bin 159 lira olarak gerçekleşti 


Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 69 milyar 739 milyon 491 bin 288 lira olarak kayıtlara 
geçti. Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 
55 bin 535'e dayandı. Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 
milyon 625 bin 759, katılımcıların fon tutarı da 53 milyar 409 milyon 
338 bin 756 lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde devlet 
katkısı fon tutarı 7 milyar 438 milyon 167 bin 182 lira, emekli olanla- 
nın sayısı da 44 bin 31 olarak gerçekleşmişti. 


Playing is mara fun wi land 5) (1) 
Group Playlists for Messenger. 


Tap © for Spotify o CresteaPlaylist Build it Together! 


Spotify, “Messenger i 
Grup Çalma Listeleri? 
özelliğini Sunuyor 


De 
şarj özeli 


modeli olan Dell Latitude 7285 ile 


Son zamanlarda popülerleşen kab: 

losuz şarj ö noloji ürünleri . . 

ürten mar uysa biryer Çİ melez 

eklendi. Bilgisayar dünyası- 

nın yakından tanıdığı firma Dell, . .. .. 

öle 7m o dizüstüler 
ü modeli ile bu özelliği pazara 

düşünüyor. Hedef. 


a 
i 
, 
, 
8) © Jenen pazarolark ise profesyonel geliyor 


) 
Bu klavye tuşları işl terliyor 
dizi ilk olarak 12.3 inçlik 2880x1920 


Ürünün donanım 
karşılıyor. intel Core i5-7Y57, intel Core i5-7Y54 


.— ya 
servet değerinde  ........ 
'mci tercihleri bulunan ürün ayrıca, 512GB'a kadar 


veya Intel Core i7-7Y75 işle 

SSD depolama or. RAM olarak ise 16GB DDR3 ile iyi bir performans 
Jelly Key tarafından tasarlanan Forbidden Realm klavye mü: vaat ediyor. Tasarım olarak ise 7mm kalınlık ve 680 gram ağırlık ve çıkarılabi 
cevherleri, klavyelere bambaşka bir hava katıyor. Ancak bu tuş- lir klavye ile rahat bir performans sunuyor. 


lara sahip olmak ciddi bir maliyet de gerektiriyor 


va bakacak olursak t 


Bunların yanında USB 3.1 Tip-C dahilinde Thunderbolt 3 kullanımına olanak 
Klavyesini ve kendisini mücevherlerle şımartmak isteyenler veren ürün, 2 adet yüksek ses kapasiteli MaxxAudio Pro hoparlör ile iyi bir 
için Jelly Key tarafından tasarlanan Artifact serisi Forbidden performans sunacak, Model de 8MP çözünürlüğünde arka ve 720p çözünür 
Realm klavye tuşları hem ince işçilikleri hem defiyatlarıyla dik lüğünde ön kamera ise kullanıcılar için avantajlı durumlar sağlayabilir. Kab. 


kat çekiyor. Kendisini klavye mücevheri uzmanı olarak niteler: ze batan özellik olarak öne çıkiyor. 
diren Vietnam merkezli Jelly Key, artizan üretimine yeni bir seri 

eklemiş durumda, Forbidden Realm (Yasak Diyar) adıyla sunu Çıkış tarihi belirli olmayan ürüne sahip olmak isteyen kullanıcılar ise 1200 
lan seri için yetenekli sanatçılar, Cherry MX uyumlu SA Row 3 dolar gibi bir fiyatı gözden çıkarmak zorunda kalacaklar. 

şeklinde ve boyutunda klavye tuşları tasarlamış 

İçerisine fantastik dünya manzaraları yerleştirilen bu harika 
tuşlar; Cloudy Cliff (Bulutlu Uçurum), Purple Valley (Pembe 
Vadi) ve Cyan Lake (Cam Göbeği Göl) olarak adlandırılıyor. Doğanın muhteşemliğinden ve ekibin hayal gücünden ilham alınarak tasarlanan klavye mücevherlerinde ahşap, çim, duman. 
ve reçine gibi malzemeler kullanılmış 

Daha önceki Jelly Key ürünlerinin tuş başına 30 ile 40 dolar 
aralığındaki fiyatlarla satıldığı ifade ediliyor. Shiftdelete'in ha 
berine göre bu anlamda, Forbidden Realms serisinin çok daha 
çetrefilli olması sebebiyle tuş başına 60 dolardan satılacağı 
tahmin ediliyor. Yani klavyenizin üç tuşunu değiştirmenin ma 
liyeti 180 dolar, başka bir deyişle yaklaşık 635 TL! Forbidden 
Realm'in oldukça sınırlı sayıda olacağının daaltı çiziliyor. 


Microsoft ile işbirliği yapan BMW, iDrive sistemine sahip modellerinde, görüntülü görüşme yapmaya yarayan Skype yazılımını kullanacak. Alman otomotiv devi BMW Microsoftile 
yaptığı son anlaşma ile iş adamlarının işine yarayacak yeni bir özellik kullanacak, Geçtiğimiz yı yapılan işbirliği kapsamında Office 365 entegrasyonunu sağlayan iki firma bu sefer 
de Skype for Business sistemi ile araç içinden kolayca Skype toplantılarına giriş yapabilecekleri altyapıyı hazırladı, BMW'nin her yı düzenlediği İnovasyon Günleri Etkinliği'nde duyurulan yeni özellik, araç içerisinde Skype görüşmelerinin kolayca gerçekleştirebilmesini 
Sağlıyor. Bu yeni özellik ilk etapta sadece BMW 5 serisinde olacak. BMW ve Microsoft'un 
yaptığı bu anlaşma ile, gelecekte otomobillerin de trafikte seyrederken bir ofis olarak kul- 
Tanılabileceğini gösteriyor. 


BMW'nin iDrive sistemi içerisinde entegre olarak gelen özellik, şimdilik sadece Almanya, 
Fransa ve İngiltere'de kullanılacak. Servisin diğer pazarlara da hızla yayılması bekleniyor. 
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MetLife Türkiye Genel Müdürü 
Deniz Yurtseven; “BES'in 
tabana yayılmasını sağlayan 
otomatik katılım, ülkemizde 
geniş kitlelerin tasarruf 
alışkanlıklarını oluşturma ve 
geliştirme konusunda hayati 
önem taşıyor.” 


orta: si 


OTOMATİK KATILIMIN FAYDASINI 
DOĞRU AKTARABİLİRSEK, 


Bireysel Emeklilik Sistemi 2017 Temmuz itibarıyla 6,8 milyon katılımcı sayısına ve devlet 
katkısı dahil 70,8 milyar TL fon tutarına ulaştı. 
BES'in rakamsal büyüklüğünü genel olarak 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 


BES'in gelişimini Otomatik Katılım Sistemi'nden 
(OKS) önce ve sonra diye ikiye ayırmak gerekiyor. 
Türkiye'de kısa sürede önemli bir ivme kazanan 
BES'in, özellikle devlet teşvikinin de sağlanmasıy- 
la,son yıllarda dikkat çekici bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. 2012 yılı sonunda 20 milyar TL 
olan katılımcı fon tutarı 2016 yılı sonunda devlet 
katkısıyla birlikte 3 katına çıkarak 60 milyar TL'lik 
bir büyüklüğe ulaştı. Bu seneki Temmuz sonu performansa baktığımızda geçtiğimiz yıla göre BES'e 
dahil olan katılımcı sayısında yüzde 48 civarında 
bir küçülme olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yilin aynı döneminde sisteme ortalama 363 bin kişi 
dahil olurken bu rakam bu yıl 188 bin seviyelerine 
düşmüş gözüküyor. Sene sonuna kadar BES'e 400 
bin civarı yeni katılımcının dahil olmasını bekliyoruz. Devlet katkısının başladığında sisteme yıllık 
1 milyon kişinin dahil olduğu dönemler olmuştu. 
Var olan yavaşlama elbette arzu ettiğimiz bir durum değil ama pozitif taraftan bakarsak OKS ile 
sisteme dahil olmuş 2.5 milyon katılımcı olduğunu 
görüyoruz. Türkiye'de 9 milyonu aşkın kişinin BES 
ile tasarruf etiğini söyleyebiliriz. 


OKS'deki kademeli geçiş ie birlikte rakamların da 
artmasını bekleyebiliriz. Kademeli geçiş kapsamında 1 Temmuz itibarıyla yeni katılımlar devam 
ediyor, 100 İle 250 çalışandan oluşan özel sektör 
kurum çalışanları da sisteme katılmaya başladı. 
Örneğin nisan ayı itibariyle kamu personeli de sisteme dahil oldu. Kamu personeli daha geniş bir 
kitleden oluşuyor ve sistemde kalma ihtimalleri 
daha yüksek. Diğer taraftan sistem hakkında bilinirlik ve farkındalığın da artmış olması sebebiyle 
OKS'de ikinci yarının daha iyi geçeceğini düşünüyorum, 


MetLife'ın son dönem sonuçları hakkında bilgi verir misiniz? 


Metlife Türkiye olarak son dönemde ulaştığımız 
rakamlar son derece memnuniyet verici. Dünyada 
ve ülkemiz ekonomisinde yaşanan dalgalanmalara rağmen istikrarlı büyümemizi sürdürerek; hem 
Metlife'ın küresel ağı içindeki ağırığımızı hem de 
Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı artırmış 
olmak, bizler için gurur vesilesi oluyor. Faaliyet 
gösterdiğimiz hayat, ferdi kaza ve bireysel emeklilik alanlarında rakamlara baktığımızda Haziran itibarıyla sektörün üzerinde bir büyüme performansı 
sergilediğimizi söyleyebilirim. MetLife Türkiye olarak hayat ve ferdi kaza branşlarında 2 milyonu aşkın sigortalımız bulunurken BES ve OKS'de de 250 
bine yakın katılımcı sayısına ulaştık. 


Haziran ayı sonuçlarına göre hayat ve ferdi kaza sigortalarında pazar 9446 büyürken MetLife Türkiye 
olarak geçen yılın aynı dönemine göre 9467 büyüyerek 363 milyon TL prim üretimi ve 96103 pazar 
Payı le sektörde 2. sıradaki yerimizi koruduk. 


Ferdi kaza branşında, emeklilik ve hayat şirketleri arasındaki liderliğimizi kuruluşumuzdan bu 
yana koruyoruz. Bu seneye de güçlü bir başlan- 
EÇ yaptık ve prim üretimimizi geçen yılın aynı 
dönemine göre 9654 artırarak 96 milyon TL prim 
üretimine ulaştık, Bu prim üretimi ile emeklilik ve 
hayat şirketleri toplam ferdi kaza prim üretiminin 
9643 9'unu gerçekleştirmiş olduk. Hayat branşında 
ise, sektör 9648 büyürken Metlife Türkiye olarak 
9673ile sektörün üzerinde bir büyüme sergileyerek 
266 milyon TL prim üretimi ile 4. sırada yer aldık. 
Metlife Türkiye olarak Temmuz ayı itibariyle devlet 
katkısı dahil fon büyüklüğümüzü 2016 yıl sonuna 
göre 9619 artırmış olup 14 milyar TL'ye yaklaşık 
186 bin katılımcı ve 204 bin adet toplam sözleşme 
ile ulaşmayı başardık. 


Bu rakamların oluşmasında ve sektörel başarımız- 
da, stratejilerimiz doğrultusunda; global uzmanlığımız, yerel bilgi birikimimiz ve güçlü dağıtım kanallarımız sayesinde, müşterilerimizin yaşamlarını 
kolaylaştırma, onların ihtiyaç duydukları çözümleri en iyi ürün ve hizmetle karşılama konusunda 
belirlenen aksiyonları hayata geçirmemizin etkili 
olduğunu söyleyebiliriz. 


MetLife Türkiye olarak, dünya çapında yaklaşık 100 
milyon müşteriye hizmet veren Metlife'ın 150 yıla 
yakın global tecrübesini ve gücünü arkamıza alarak ülkemizde de müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam ederek başarılaımıza yenilerini ekleyeceğimize inanıyorum, 


Ocak ayı itibariyle başlayan otomatik katılımı, 
BES'in gelişimi ve bireylerin tasarruf alışkanıklarının gelişimi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Tüm dünyada Bireysel Emeklilik Sistemi'nin esası, bireyleri tasarufa yönlendirerek, gelecekte 
refah bir emeklilik hayatı yaşamalarını sağlama- 
ya dayanıyor. Sistem Türkiye'de de aynı mantıkla 
işliyor fakat bizim için BES, gelişmiş ülkelere göre 
daha fazla önem taşıyor. Çünkü ülkemizde tasaruf 
oranları gelişmiş ülkelere kıyasla düşük seviyeler- 
de seyrediyor. Bu açıdan BES'in daha iyi anlatılması gerektiğine inanıyor ve bunun için çalışmalar 
yürütüyoruz. 


BES'in tabana yayılmasını sağlayan otomatik 
katılım, ülkemizde geniş kitlelerin tasarruf alışkanlıklarını oluşturma ve geliştirme konusunda 
hayati önem taşıyor. Elbette ki bireylerin tasarruf 
kültürünü oluşturmak çok kısa bir sürede hemen 
gerçekleşecek bir durum değildir fakat otomatik 


IN BES VE OKS 


BULUNMAZ 
DÜZEYDE 

İTEŞVİK EDİLEN 
SİSTEMLERDİR 
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katılım bu açıdan önemli bir başlangıç niteliği 
taşımaktadır. 


Küçük tasarruflar için BES ve OKS eşi bulun 
maz düzeyde teşvik edilen sistemlerdir. BES ve 
Otomatik Katılım bir arada düşünüldüğünde 
Türkiye'de tasarruf alışkanlığının oluşturulma 
sı ve gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. 


Elbette tasarruf düzeyinin artmasında, katılım. 
cıların BES'e ilgilerinin ve katılım düzeylerinin 
yükselmesinde ekonomik durum da önemli 
dir. Ekonomide büyüme hızlanıp istihdam art 
uğında BES ve OKS de aynı ölçüde pozitif etki 
denecek, fon büyümesi daha da hızlanacaktır. 


MetLife'ın otomatik katılıma hazırlık sürecinden bahseder misiniz? Otomatik katılımın çalışanlar için cezbedici hale gelmesi 
için ne gibi çalışmalar yaptınız? 


Otomatik katılım, katılımcılara sunduğu teş 
viKlerle bir fırsat niteliğinde ve bu fırsatın in 
sanlara İyi anlatılması gerektiğine inanıyorum. 
Özellikle bizim gibi sigorta konusunda önyar. 
gili hareket eden bir toplumda bunun için eks 
ta çaba sarf etmek lazım. 


Metlife olarak otomatik katılım konusundaki 
hazırlıklarımızdan söz etmek gerekirse; açık 
çası bu konuda şanslıyız çünkü dünyada otomatik katılım sisteminin uygulandığı ülkelerde 
operasyonlarımız bulunuyor. Bu durum bize 
önemli bir know-how sağlıyor. Tüm bu bilgi 
birikimi ve deneyimlerden ülkemizin otomatik 
katılıma geçiş sürecinde ve sonrasında müşterilerimiz için faydalanıyoruz ve faydalanacağız. 
Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir şirket 
olarak alt yapı çalışma ve yatırımlarımız bizim 
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için her zaman öncelikli sırada, Hali hazırda 
yeni düzenlemeden bağımsız olarak yürüttü. 
Bümüz ve önceden planlanmış IT yatırımla: 
nmızla da mevcut sistemde olduğu gibi oto 
matik katılım döneminde de müşterilerimize 
kaliteli hizmet vermeye devam ediyoruz. Diğer 
taraftan hem DenizBank hem de diğer çalışmakta olduğumuz bankalarla omuz omuza 
çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreçte işverenle 
rin üzerinden yükü alabileceğimiz ve onlara 
en az operasyon yaptırabileceğimiz şekilde 
bir iş akışı tasarladık. Otomatik katılımda hızlı 
ve kolay bir hizmet sunuyoruz. Bu konuda da 
kurumlardan son derece olumlu geri dönüşler 
alıyoruz. Bu anlamda firmaların yanı sıra fir. 
ma çalışanlarına da sistemin faydasını ve bu 
sistemde kalmanın önemini vurgulayacak bir 
iletişim planımız var. 


Ayrıca BES'e katılmayı düşünenleri diğer bir 
cezbetme noktası da fonlardaki getiri oranla: 
dır. Otomatik katılımdaki faizli başlangıç fonları yüzde 4,5 civarında bir getiri sağladı. Sene 
sonunda bu oranın yüzde 10'lar seviyesine 
yükseleceğini düşünüyoruz. BES fonlarının getirleri de oldukça iyi bir seviyede. Bu getiriler 
BES ve otomatik katılımda bireylerin sistemi 
daha çok sahiplenmesine katkı sağlayacaktır 
diye düşünüyorum. 


Sektör genelinde ve Metlife özelinde otomatik katılımdaki cayma oranlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sizce bu oranların 
azaltılması konusunda neler yapılabilir? 


Biz emeklilik şirketleri olarak üzerimize düşeni 
yapıp, Otomatik katılımın faydasını doğru ve 
Zamanında aktarabilirsek, çalışanların hiçbir 
zahmete girmeden işverenlerinin vasıtasıy- 


la uygulamaya dahil olabilecekleri ve küçük 
birikimlerle tasarruf yapmaya başlayacakları 
görüşündeyim. 


MetLife olarak biz, işverenleri ve çalışanları 
“Otomatik katılım nedir?, Ne faydası vardır?" 
ve "Nasıl bir süreç işleyecek?" gibi başlıklarda 
bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Bu sü: 
reçte işverenlerin üzerinden yükü alabileceği 
miz ve onlara en az operasyon yaptırabilece. 
ğimiz şekilde bir iş akışı tasarladık. Bütün alt 
yapımızı da bu iş akışı üzerine inşa ettik, Diğer 
taraftan burada da bankalar en önemli kanal 
olarak karşımıza çıkıyor. Bankaların hem kredi 
hem maaşilişkisi olan firmaları daha kolaysis 
temde tutabileceklerini düşünüyoruz. 


Otomatik katılımda cayma oranları beklenen 
den yüksek gerçekleşti. Bu kapsamda yapıyı 
iyileştirici ve bilinirliği artırcı çalışmalar yapı 
labilir. Yurtdışındaki sistemleri incelediğimiz 
de çok ciddi tanıtım kampanyaları yapıldığını 
görüyoruz. Cayma süreleri katılımcılarda bir 
takım yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor 
bu sebeple cayma sürelerinin uzatılması ya da 
tamamen kaldırılması değerlendirilebilir. Cay. 
ma oranlarını en aza indirecek bir başka alternatif de işveren katkısı olacaktır. Genel olarak 
ülkemizde BES'in gelişimine baktığımızda; 
devlet teşvikleriyle sektörün ivme kazandığını 
görüyoruz. Bunu ilk olarak yapılan 9625 devlet 
katkısında ve sonrasında otomatik katılım ile 
yapılan 925 devlet katkısına ek olarak 1000 
TUlik katkıda hep birlikte gözlemledik. Devlet 
teşviklerine işveren katkısı da eklenirse sisteme çok daha fazla katılım ve cayma oranları 
nın da en az seviyeye inmesi mümkün olacak- 
bir 


imkanı kazandı. 


defliyoruz 


Garanti Emeklilik'in “İşimiz Okumak” projesine 3-büyük — 


uluslararası ödül 


| Garanti Emeklilik, İstanbul İl 
* Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bo- 
© gaziçi Üniversitesi iş birliği ile 
2010 yılından bu yana para 
kazanmak amacıyla başta 
sokaklar olmak üzere çeşitli 
yerlerde — çalışan/çalıştırılan 
çocukları çalıştıkları iş yerlerinden koparıp tamamen oku- 
la döndürme projesi “İşimi; 
Okumak” ile saygın ödüller 
kazanmayı sürdürüyor. 


Kurum, bu kapsamda Amerika'da faaliyet gösteren Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından düzenlenen Communitas Ödülleri'nde “Leadership in Community Service 
and Corporate Social Responsibility” ve “Corporate Social Responsibility” kategorilerinde ödüle layık görüldü. 


Garanti Emeklilik, İşimiz Okumak ile ayrıca Brüksel'de gerçekleşti 
rilen “European Excellence Awards in Public Affairs” ödülüne layık 
görüldü. Topluma hizmet alanında en saygın projelerin yarıştığı 
ödüllerde, Garanti Emeklilik Türkiye'den ödüle layık görülen tek fir 
ma olarak öne çıktı. Proje ayrıca uluslararası arenada bu yıl beşincisi 
düzenlenen “The International CSR Excellence Awards"ta, *CSR Ini 


Türkiye'nin ilk perakende sigorta mağaza zinciri Sigorta Cini'nin hayata geçirdiği "Mesleki Sohbetler” projesi ile sigorta ve finans bölümü öğrencileri stajlarına 
başladı. Yl boyunca öğrencilerle iletişimde olan Sigorta Cini; İstanbul Üniversitesi, 
Kocaeli Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversiteleri'ne ait Meslek Yüksek Okullaaı'nın, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileriyle bir araya gelerek 
onları iş hayatına dair bilinçlendirdi ve sigorta sektörünü yakından anlattı, Pro- 
eye katılan okulların başanılı öğrencileri ise yaz döneminde Sigorta Cini'nde staj 


“Öğrencilere rol model olmayı he- 


Her geçen gün gelişen ve büyüyen 
sigortacılık sektöründe öncü adımlar 
atmaya devam edeceklerini belirten 
Sigorta Cini CEO'su Pieter.Bas Vos, 
konu hakkında şunları söyledi: “Sigorta Cini olarak kurumsal sosyal s0: 
rumluluk bilinciyle bu projeyi hayata 
geçiriyoruz. Meslek Yüksek Okulları'nda okuyan öğrencilere rol model olmayı hedeflediğimiz bu 
proje sayesinde sektör ve sektörün gelecekteki temsilcileri arasında bir köprü görevi görüyoruz. 
# Aynızamanda başarılı öğrencilere staj imkanı sağlamaktan da mutluluk duyuyoruz" 


tiative” kategorisinin lideri oldu. 


“Geleceğimiz olan çocuklarımızın yanında olmayı 
sürdüreceğiz” 


Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Garanti Emeklilik Genel 
Müdür Yardımcısı K. Çağlayan Bakaçhan, İşimiz Okumak projesi ile 
bugüne kadar 1000'e yakın öğrencinin işlerini tamamen bırakmasını 
sağladıklarını, 850 Garanti Emeklilik çalışanının bizzat projeye gönüllü destek olduğunu ve İstanbul'da toplam 13 ilçe ve 44 okulda 
290 öğretmenle çalışarak 5.700 öğrenciye ulaştıklarını kaydetti, Bakaçhan şöyle devam etti; “2010 yılında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi iş birliğinde 
sosyal bir yaraya dikkat çekerek, yarınlarımızın teminatı çocukları 
mızı tamamen okullarına döndürmek amacıyla güç birliği yapmıştık, Geçen sürede binlerce çalışan çocuk ve velisine ulaştık; paydaşlarımız, eğitmenlerimiz ve gönüllü çalışanlarımızın da destekleriyle 
hepimizi mutlu edecek sonuçlar elde ettik, Projeye dahil olan çalışan ortaokul öğrencilerinin, geleceklerine ilişkin plan ve görüşlerin- 
de çok olumlu değişiklikler gözlemledik. Bugün geldiğimiz noktada 
böylesine önemli bir proje ile uluslararası arenada üç büyük ödüle 
rülmek bizleri çok mutlu ediyor. Böyle bir proje ile ulusal ve 
uluslararası alanda takdir görüyor olmak hepimizi duygulandırıyor 
Geleceğimiz olan çocuklarımızın yanında olmayı önümüzdeki dönemde de devam edec 


15. 


ömeklik 


Google'ın sürücüsüz otomobili Ölüm Vadisi'nde 


Waymo, kendini-süren arabalarının sıcaktan “erimi 
emin olmak için test amaçlı olarak Ölüm Vadisi'ne gitti 


Telefonunuzun hava çok sıcak olduğunda kapanmak ve yeniden 
başlamak gibi alışkanlıkları olduğunu fark etmiş: 
ten kendini-süren arabanızda olmasını iste 
Bu yüzden Waymo (Google'ın kendini-süren araba çalışmalarından 
çıkan firma) araçlarını Kaliforniya'da Death Valley'de test e 
Waymo mühendislerinden biri şöyle diy 
güçte ve tüm sistemlerimiz tam kapasi 
dini soğutabileceği ve çalışmaya d 
bize güven veriyor." 


aracın ken: 
konusunda 


m edebile 


Waymo en yeni Chrysler Pacifica arabalarından bazılarını çöle 
leştirdi ve burada sürüş özelliklerinin tümünü test etti - durup 
leyen trafik, uzun sürelerle boş durma, yokuşlu y 


derecede yanlı e Waymo büyük ihtimalle bu yolculuktan bah. 
llar bunlara dahil. © setmemiş olurdu. Kabin sıcaklıkları serin kaldı ve otonom sistemler 
Firma, her şeyin yakıcı sıcak altında çalışmaya d şekilde çalışmaya devam etti 

emin olmak için saniyede 200'den fazla Kaynak: Hür 
Neyse ki her şey güzel ve plana uygun gitti, 


norma 


aldığını söyledi 
Zaten bir şeyler feci 


Petrole maruz 
kalmak balıkların 
davranışlarını 
etkiliyor 

Araştırmacılar, petrole maruz 
kalan balıkların saldırı karşısında 


yavaş hareket ettiğini ve doğru 
yönde ilerleyemediğini gözlemledi. 


E haber 
mlarının ti it t r le dikkat 
lan e ka VR er, “Petrol yoğunluğunun etki 


imülasyonu 
in balık 
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m . e Kablo ve şarj derdine son: 
bil İnce nesnel “Bataryasız telefon icat edildi” 


im adamları, bataryasız cep telefonunu icat 
a var olan, enerji z 


ıyla Skype aramaları da 
ışmayı alıp ilet 


ICAT ETTİ 


ömeklik 


YILIN İLK.YARISININ EN İYİ 


EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ 


BELLİ OLD 


Yurt içinde uzun vadeli tasarruf oranını artırmak ve bireyleri emeklilik dönemlerinde ek gelire ulaştırmak amaçlarıyla 14 yıl önce uygulamaya koyulan Bireysel Emeklilik Sistemi, Ocak ayından bu yana 
Otomatik Katılım Sistemi ile çalışanların da otomatik olarak dahil 
olduğu bir sistem haline geldi. Tüm çalışanların kademeli olarak 
sisteme girişini öngören uygulama kapsamında, ilk aşamada bin ve 
üzeri çalışanı olan özel sektör 1. Ocak 2017'de, memurlar (genel ve 
özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Ni 
san 2017'de sisteme girerken, son olarak 100-250 çalışanı olan özel 
sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı. 


Katılımcı sayısı 2.5 milyonu aştı 


Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yayınlanan 30 Haziran 
tarihli otomatik BES verilerine göre, sistemde ilk altı aylık süre so 
nunda katılımcı sayısı 2 milyon 515 bin 627 olarak kayıtlara geçti 
Yılbaşından bu yana otomatik BES'e katılım kademelerinde en yük 
Sek katılım, 1 milyon 300 bini aşkın yeni katılımcı sayısına ulaşılan 
Ve kamu çalışanlarının sisteme dahil edildiği 1 Nisan tarihinde ula 
şılmıştı. 


Aynı dönemde çalışan fon tutarı 600 milyon 136 bin 238 olarak açık 
landı. Çalışanların toplam katkı payı oranı ise 598 milyon 912 bin 877 
lira olarak kaydedildi. 


OKS'de katılımcı sayısı bazında en iyi ilk 10 şirket 


OKS ilk altı ayını geride bırakırken, emeklilik şirketleri arasında 
önemli bir rekabet ortamı oluştu. İşte verilerle OKS'nin katılımcı sa 
yısı bazında en iyi ilk 10 şirketi 


EGM verilerine göre çalışan sayısı, fon tutarı ve katkı payı tutarı ba 
zındaiilk 6 ayın en iyisi Ziraat Hayat ve Emeklilik oldu. 592 bin 441 ça. 
lışan sayısı ile yılın ilk yarısında en fazla çalışanı sisteme dahil eden 
emeklilik şirketi olan Ziraat Hayat ve Emeklilik, fon ve katkı payı tu 
tarı ile de ilk sırada yer aldı. Şirket, 138 milyon 216 bin 812 liralık 
fon tutarı sağlarken, 137 milyon 494 bin 407 liralık katkı payı tutarına 
ulaşmayı başardı 


OKS'de en iyi verilere sahip şirketler listesinde, Ikinci sırada 432 bin 
648 kişilik çalışan sayısı ile Halk Hayat ve Emeklilik yer aldı. Şirket, 94 


FON TUTARI BAZINDA İLK 6 AYIN EN İYİLERİ (TL) 


11.864.554 
16.157.252 
22.472491 


Metlife Emeklilik ve Hayat 
NN Hayat ve Emeklilik 
Katılım Emeklilik ve Hayat 
Garanti Emeklilik ve Hayat 
Allianz Yaşam ve Emeklilik 
Avivasa Emeklilik ve Hayat 
Anadolu Hayat Emeklilik 
Vakıf Emeklilik 

Halik Hayat ve Emeklilik 
Ziraat Hayat ve Emeklilik 
ŞİRKET 


46.186.143 
46.215.002 


52.715.229 


61.940.762 
80.113.398 
94.418.173 


Ziraat Hayat ve Emeklilik 
Halk Hayat ve Emeklilik 


138216812 
94418173 


137.494.407 
93.689.522 


Vakıf Emeklilik 
Anadolu Hayat Emeklilik 


80.113.398 
61.940.762 


79.000.766 
62.018.495 


Garanti Emeklilik ve Hayat 
Avivasa Emeklilik ve Hayat 


46.186.143 
52.715.229 


46.464.238 
54.265.956 


Allianz Yaşam ve Emeklilik 
Katılım Emeklilik ve Hayat 


46.215.002 
22472491 


45.958.148 
22.178419 


NN Hayat ve Emeklilik 
BNP Paribas Cardif Emeklilik 


milyon 418 bin 173 lira fon tutarına ulaşırken, 93 
milyon 689 bin 522 liralık katkı payı tutarı elde etti 


Vakıf Emeklilik 329 bin 610 çalışan sayısı ile en 
yüksek katılımcıya sahip üçüncü şirket oldu. Yılın 
ilk yarısında 80 milyon 113 bin 398 liralık fon tutarına ulaşan Vakıf Emeklilik, 79 milyon 766 liralık 
katkı payı tutarı sağladı. 


Anadolu Hayat Emeklilik 255 bin 548 çalışan sayısı ile dördüncü en yüksek katılımcı sayısına sahip. 
emeklilik şirketi oldu. 61 milyon 940 bin 762 liralık 
fon tutarına ulaşan şirketin katkı payı tutarı ise 62 
milyon 18 bin 495 lira olarak kaydedildi. 


Garanti Emeklilik ve Hayat 202 bin 128 kişilik çalışan listesi ile en yüksek katılımcıya sahip beşinci şirket olarak yılın ilk yarısını kapattı. Şirket fon 
tutarında 46 milyon 186 bin 143 lira seviyesini yakalarken, katkı payı tutarını 46 milyon 464 bin 238 
lira oldu. 


Avivasa Emeklilik ve Hayat 186 bin 29 katılımcı sa- 
Yısı ile altıncı sırada yer aldı. Fon tutarı 52 milyon. 
715 bin 229 lira olan Şirketin katkı payı tutarı ise 
54 milyon 265 bin 956 lira oldu. Yedinci sırada yer 
alan Allianz Yaşam ve Emeklilik,178 bin 566 katılımcı sayısına sahip. 46 milyon 215 bin 2 liralık fon 
tutarına erişen şirket, katkı payı tutarında ise 45 
milyon 958 bin 148 liraya ulaştı. 


Katılım Emeklilik ve Hayat 87 bin 306 kişilik katılimci ile OKS'nin en yüksek katılımcı sayısına sahip sekizinci şirketi oldu. 22 milyon 472 bin 491 
liralık fon tutarına sahip olan Katılım Emeklilik ve 
Hayat, 22 milyon 178 bin 419 liralık katkı payı üretimi gerçekleştirdi. 


16.157.252 
9.452.855 


16.247.048 
9427199 


"YILIN İLK YARISI İTİBARİYLE 
ÇALIŞANLARIN TOPLAM 
FON TUTARI 600 MİLYONU 
TL İKEN, TOPLAM OKS 
KATILIMCISI SAYISI İSE 
2,5 MİLYON KİŞİYİ AŞMIŞ 
DURUMDA" 


NN Hayat ve Emeklilik 76 bin 266 kişilik katılımcı ile dokuzuncu sırada yer aldı, 16 mile 
yon 157 bin 252 liralık fon tutarı olan şirketin, 
katkı payı tutarı 16 milyon 247 bin 48 lira 
oldu. 


Onuncu sırada 52 bin 65 katılımcı sayısı bu» 
lunan BNP Paribas Cardif Emeklilik yer aldı. 
Şirketin 9 milyon 452 bin 855 liralık fon tutarı 
bulunurken, 9 milyon 427 bin 199 liralık kat> 
kı payı tutarı bulunuyor. 


Emeklilik şirketlerinin OKS'nin ilk altı aylık 
süresinde elde ettikleri fon tutarları baz alındığında, 138 milyon 216 bin 812 TL ile Ziraat Hayat ve Emeklilik en yüksek fon tutarını 
elinde bulunduruyor. Onu 94 milyon 418 bin 
173 TL'lik fon tutarı İle Halk Hayat ve Emeklilik takip ederken, üçüncü en yüksek fon tutarına sahip şirket ise 80 milyon 113 bin 398. 
liraile Vakıf Emeklilik. 


En yüksek fon tutarına sahip diğer şirketleri 
se; Anadolu Hayat Emeklilik, Avivasa Emek: 
lilik ve Hayat, Allianz Yaşam ve Emeklilik, 
Garanti Emeklilik ve Hayat, Katılım Emeklilik ve Hayat, NN Hayat ve Emeklilik, Metlife 
Emeklilik ve Hayat şeklinde sıralanıyor. 


Kübra Çetinefe / kubracbestyayincilik.com 


Ak Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler, CFA; “İlk yedi ayda otomatik katılımda ortalama fon getirilerinin, beklentilerin ve enflasyonun oldukça üzerinde yüzde 10,2 olarak 
gerçekleşmesi sistemdeki büyümenin en önemli bileşeni oldu.” 


Röportaj: Kübra Çetinefe 


ği 


Yapılabilecek düzenleme ve 
iyileştirmeler sisteme giren 
tasarruf sahiplerinin cayma 
oranlarını azaltacaktır 


Ak Portföy emeklilik yatırım fonlarında hangi şirketlerle çalışıyor? Yönetilen 
fonların getiri performansı hakkında bitgi verir misiniz? 


Ak Portföy, Emeklilik Yatırım Fonu sektöründe AvivaSA Emeklilik ve Hayat ile Groupama 
Emeklilik'in tüm fonları, Allianz Yaşam ve 
Emeklilik ile Axa Hayat ve Emeklilik'in birer 
fonu olmak üzere 4 farklı global emeklilik 
şirketine hizmet veriyor ve toplam 42 adet 
fon ile 14,5 milyar TL varlık büyüklüğü yönetiyor. 70 milyar TL büyüklükteki Bireysel 
Emeklilik Sistemi'nde emeklilik fonlarında 
yüzde 21 pazar payı ile lider kurumuz. Portföy yönetim şirketimizin temel faaliyet alanları emeklilik fonları, yatırım fonları ve özel 
portföy yönetimini içeriyor. 30 Haziran 2017 
itibarıyla yönetilen varlık toplamı 22,1 milyar TL'ye ulaştı, 


2017 yılının ilk 6 aylık döneminde emeklilik 
fonları yüksek performans gösterdi. Katılımcıların tercih ettiği fonların ortalama getirisi 
yüzde 8,7 olarak gerçekleşirken, enflasyon 
yüzde 5,9 oldu. Tasarruf sahipleri ilk 6 ayda 
enflasyonun yüzde 2,8 üzerinde getiri elde 
etti, Bu dönemde hisse senedi fonları ortalamada yüzde 1,1 getiri sağlarken, esnek fon 
getirileri yüzde 9,7 oldu. Sabit getirili menkul kıymet yatırımı yapan kamu borçlanma 
ve para piyasası fonları ise sırasıyla yüzde 
6.2 ve yüzde 5/3 getiri elde etti, 


Önümüzdeki süreçte Ak Portföy'ün ha 
yata geçirmeyi planladığı yeni bir hi 
met var mıdır? Varsa okuyucuları bi 
lendirir misiniz? 


Türkiye'nin ilk “Altın Yatırım Fonu”, ilk “Ana- 
para Koruma Amaçlı Yatırım Fonu”, ilk 
“Gayrimenkul Yatırım Fonu” ve İlk “Girişim 
Sermayesi Yatırım Fonu" gibi yüksek po 
tansiyelli enstrümanları Türkiye sermaye 
piyasasına kazandırmış olan Ak Portföy, yenilikçilik misyonunu önümüzdeki dönemde 
de sürdürecek. Kurumumuzda, farklı varlık 
sınıfları ve temalarda yeni ürünleri sürekli 
geliştiriyor ve sektörün en geniş yatırım evrenini yatırımcılara sunuyoruz. 2011'den bu 
yana yaptığımız yatırımlarla portföy yönetimi sektörünün ilk yatırım danışmanlığı ve 
ROBO Danışmanlık ürünlerini geliştirdik. Bu 
alanda emeklilik katılımcılarını hedefleyen 
inovatif ürünleri de çok yakında duyurmayı 
planlıyoruz. Bu ürünler, yatırım danışmanlıği ve ROBO Danışmanlık hizmetlerinin geniş 
kitlelere ulaştırılmasını hedefleyen mobil 
gözümleri de kapsıyor. 


Gayrimenkul Yatınm Fonu (GYF), Türk yatı 
rımcısı açısından gayrimenkul temel yatırım 
araçlarının başında geliyor. Bu motivasyonu 
göz önünde bulundurarak, global emeklilik 
fonlarında ideal bir portföy çeşitlendirme 
aracı olan bu önemli varlık sınıflarını Ak 
Portföy'ün yatırım fonu evrenine ekledik. 


"Fonumuzla Türkiye'de ilk 
kez emeklilik yatırımcısının 
güneş enerjisi üreten bir 
tesisin gelirlerine ortak 
olmasını sağladık" 


Ak Portföy Gayrimenkul Yatırım Fonu'muz 
yüksek değer artışı ve kira getirisi sunan A 
Sınıfı ofisler başta olmak üzere ticari gayri 
menkullere yatırım fırsatı sunuyor. İlk yatı 
rımımızı İstanbul'da Levent-Maslak hattında 
Astoria ofis bloklarına; ardından, yeni yatırı 
mımızı da Anadolu yakasının MİA'sı (Merke 
Zi İş Alanı) olarak kabul edilen Ataşehir'de 
Leed Gold (Yeşil Bina) sertifikası bulunan 
Palladium Tower'a yaptık. 175 milyon TL'ye 
ulaşan fon büyüklüğü ile yatırımlarımıza 
devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde 
konusunda uzman portföy yöneticilerimiz. 
ile ticari gayrimenkul yatırımlarımız devam. 
edecek ve portföyümüz çeşitlendirilecek. 
Gayrimenkul fonu, kişisel anlamda bireysel 
yatırımcıların erişiminin kolay olmadığı gayrimenkul piyasasının en cazip segmentine 
yatırım yapma imkanı sağlıyor. Bu anlamda 
bireysel yatırımcılarımızdan büyük ilgi gördü. Fonumuz, Bireysel Emeklilik Sistemi, 
sigorta şirketleri gibi kurumsal yatırımcılardan da yüksek talep görüyor. 


Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSY), Türk 
yatırımcısının dinamik, girişimci yapısı göz 
önüne alındığında, bu girişimlerin sermayelendirilmesine dayalı araçlara odaklanarak 


sektörde diğer bir ilk olan Ak Portföy Girişim 
Sermayesi Fonunu kurduk. Fon, inovatif, 
yüksek büyüme potansiyeli olan KOBİ'lere 
doğrudan sermaye desteği sağlayarak ortak 
oluyor. Böylece Girişim Sermayesi Yatırım 
Fonu, yaratılan sermaye desteği ve sinerji ile 
büyüyen bu şirketlerin artan değerini fon sahiplerine yansıtmayı hedefliyor. Türkiye'de 
Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) mevzuatına 
uygun ilk GSYF olma özelliği taşıyan Ak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuzun 
ilk yatırımı olan yenilenebilir enerji şirketi 
Günışığı Temiz Enerji A.Ş. ile bireysel emeklilik fonları, sigorta Şirketleri gibi kurumsal 
yatırımcılar ilk defa devlet alım garantili, öngörülebilir nakit akışı olan ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi kullanılan temiz 
ve yenilenebilir bir enerji projesine sermaye 
ortağı olma fırsatını yakalamış oldu. 


Fonumuzla Türkiye'de ilk kez emeklilik yatırımcısının güneş enerjisi üreten bir tesisin 
gelirlerine ortak olmasını sağladık. Denizli Bekilli'de kurulu tesisimiz an itibariyle, 
5.6MW büyüklüğünde enerji üretiyor. Ayrıca 
2.3MW'lik tesisimiz inşaat halinde, Yılsonun- 
da ulaşmayı planladığımız 19 MW büyüklügündeki kurulu gücümüz ile, Türkiye güneş 
enerjisi santralleri kurulu gücünün yüzde 
Vine ulaşmış olacağız 


Bu yıl çok gurur verici bir gelişme de yaşadık. 
Yenilenebilir enerji yatırımımız “Günışığı Temiz Enerji Projesi", EMEA Finance'den Orta 
ve Doğu Avrupa'nın En İyi Güneş Enerjisi 
Projesi Ödülü'nü kazandı. İkinci yatırımımız. 
ise nesnelerin interneti konusunda uzman, 
teknoloji ve innovasyon odaklı yerel bir firma olan Trio Mobil, Şirket, halihazırda araç 
takip sistemleri, akıllı tesis sistemleri, makinalar arası iletişim sistemleri, nesne takip cihazları gibi yeni ürünleri tasarlayıp üretiyor. 
İleriki dönemde fonun getiri potansiyeli yi 
sek firmalara yapacağı yatırımlar ile tasarruf 
sahiplerine yepyeni ve yüksek getirili seçenekler sunmaya devam edeceğiz. Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi alanında yönetilen 
Varlık sınıfında yatırımcılardan gelen yoğun 
ilgi ile son 1 yılda 250 milyon TL üzerinde bir 
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"Yatırımlarınız geleceğinizin 

garantisi. Bu sorumluluğun 

bilinciyle yatırımlarınıza değer katıyoruz" 


hacim yönetiyoruz. Dünyada emeklilik sektöründe değerlendirilen toplam varlıkların. 
yüz-de 5'i girişim sermayesi, yüzde 9'u İse 
gayrimenkul alanında değerlendiriliyor. Biz 
de Ak Portföy olarak, bu iki yatı-rım aracının 
geliştirilme-sinde ve ülke ekonomisine kazandırılmasında öncü olmak istedik. 


BES 2017 yılı Temmuz ayı itibarıyla 6,8 
milyon katılımcı sayısına ve 69 milyar TL 
fon tutarına ulaştı. Sistemin gelişimini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Yatırım ve emeklilik fonları finansal piyasaların derinleşmesini sağlayan çok önemli 
faktörler. Genellikle orta ve uzun vadeli yaunmların yönlendirildiği bu enstrümanlar 
piyasaların istikrarına önemli katkılarda 
bulunduğu gibi, kamu ve özel sektöre ciddi 
kaynak sağlayarak ekonomik gelişmeye de 
destek oluyor. 


2017 yılının ilk yedi ayında otomatik katılım. 
ile birlikte yüzde 16 büyüyen emeklilik fonları 70,8 milyar TL'ye ulaştı. Yılbaşında faaliyete geçen otomatik katılım sistemine 2,6 
milyon kişi dahil olurken fon büyüklüğü 750 
milyon TUye ulaştı, İlk yedi ayda ortalama 
fon getirileri beklentilerin ve enflasyonun 
oldukça üzerinde yüzde 10/2 olarak gerçekleşmesi sistemdeki büyümenin en önemli 
bileşeni oldu. Nakit girişlerin ise sektör beklentilerinin altında kaldığını görüyoruz. Otomatik katılıma yönelik olarak yapılabilecek 
düzenleme ve iyileştirmelerin bu sisteme 
giren tasarruf sahiplerinin cayma oranını 
azaltabileceğini düşünüyoruz. 


Emeklilik fon portföyünün yüzde 40'ından fazlasının tek bir portföy yönetim 
şirketi tarafından yönetilemeyeceği kararı alındı. Portföy şirketleri ve emeklilik sektörü açısından bu karar nasıl bir 
ortam yaratacak? Bu kararı nasıl yorumtuyorsunuz? 


BES fonlarının yüzde 40'ından fazlası 1 Ocak 
2018'den itibaren aynı portföy yönetim şirketi tarafından yönetilemeyecek. Portföy 


yönetiminin ruhunda performans yer alıyor, 
dolayısıyla performansa dayalı düzenlemelerin sistemin geleceği ve tasarruf sahipleri 
açısından yüksek fayda sağlayacağına inanıyoruz. Performans değerlendirmesi için ise 
bağımsız uzmanların uluslararası standartlar çerçevesinde yapacağı analizlere bakılması gerekiyor. Kurumumuz bugüne kadar 
emeklilik şirketleri tarafından yapılan pek 
çok portiöy yönetim ihalesini almayı başardığı için şu an sektörde en fazla emeklilik 
şirketi ile çalışan portföy yönetim şirketiyiz. 
Yeni dönemde de bu konuya yaptığımız yatırımlar, geçmiş performansımız, karar süreçlerimiz, insan kaynağımız, risk yönetimi 
ve destek sistemlerimizle öne çıkacağımıza 
inanıyoruz. 


Ancak bu düzenlemeyle bir emeklilik şirketi, çalıştığı portföy yönetim şirketini performansından yüzde yüz memnun olsa bile 
değiştirmek zorunda kalıyor. Özel emeklilik 
sistemimizin mimarisi içinde emeklilik şirketleri ile portföy yönetim şirketlerinin uzun 
vadeli bir iş ortaklığı yaklaşımı ile hareket 
etmesi gerekiyor. Biz bu alana yaptığımız 
yatırımlarla emeklilik katılımcılarının fon 
plan dağılımlarının etkin yönetilmesi konusunda emeklilik şirketlerine varlık dağılımı 
ve risk yönetimi çözümleri de sunabilecek 
bir yetkinlik bazına sahibiz. Emeklilik fonu 
yatırımı tıpkı bir arsa almak, bir şirkete ortak 
olmak gibi uzun soluklu bir yatırım olmak 
zorunda. Bu nedenle sistemde getirileri arturmak için, emeklilik planlarındaki fon dagılımına odaklanan çözümlere yönelmemiz 
gerekiyor. Bu çerçevede yeni sistemin bizim 
için yeni emeklilik şirketleri ile uzun vadeli iş 
ortaklıkları kurma fırsatı yaratacağına inanıyoruz. 


1 Temmuz itibarıyla Otomatik Katılım 
Sistemi (OKS) katılımcılarına başlangıç 
fonu sonrası yatırımlarını yönlendirmek istedikleri değişken fonlar soruldu. 
Bu kapsamda katılımcılara fon seçim 
aşamasında neler önerirsiniz? Kimlerin 
hangi fonlara yönelmesini doğru buluyorsunuz? 


Son düzenleme ile risk kategorisi bazında 
yatırımcılar değişken fonlara 1 Ocak 2018 
Sonrası yatırım yapabilecekler. Otomatik 
katılım sisteminde emeklilik şirketleri tarafından emeklilik planlarında, birer adedi faiz 
içermeyen yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan çalışanlara sunulmak üzere 
başlangıç fonu ve standart fonu türlerinden 
ikişer adet fon sunulur. Katılımcılar sisteme 


dahil olduklarında ödedikleri katılım payları 
ilk yılda başlangıç emeklilik fonlarında de 
gerlendirilir.. Bir yılını dolduran ve herhangi 
bir fon tercihinde bulunmayan çalışanların 
birikimleri başlangıçtaki “f faiz 
içermeyen” fon tercihlerine göre standart 
fonda yatırıma yönlendirilir 


içeren" ve 


Emeklilik şirketleri tarafından başlangıç 
fonundan veya standart fondan ayrılmayı 
tercih eden çalışanlara risk prolili anketi su 
nulur, Anket sonucu bağlayıcı olmamak kay 
dıyla şirketler tarafından, "faiz içeren” değiş 
ken fonlardan dört farklı risk kategorisinde; 
“faiz içermeyen” değişken fonlardan ise iki 
adet fon kategorisinde olmak üzere toplam 
da altı adet fon seçeneği sunulmaktadır 


BES fonlarının yönetimi ile otomatik 
katılım fonlarının yönetimi arasında ne 
gibi farklılıklar var? 


Temel farklılık BES sisteminde katılımcılar 
seçtikleri fonlar üzerinden varlık dağılımla 
rına kendileri karar verebilirken, OKS siste 
minde fon, portföy yapıları çeşitli mevzuat 
kuralları dahilinde emeklilik Şirketleri ve 
portföy yönetim Şirketleri tarafından orta-uzun vadeli stratejiler ve enflasyon üzeri 
getiri amacıyla oluşturulur. OKS sisteminde 
katılımcılar varlık dağılımına karar verm 
yerine risk düzeyine karar vererek ilgili risk 
düzeyinde varlık dağılımını şirketlerin uz 
manlığına bırakır 


Örneğin mevcut sistemde katılımcılar hi 
senetlerinin yüksek prim yapabilece; 
şüncesi ile varlıklarının yüzde 100'ünü hisse senedi fonlarında değerlendirme imkanı 


bulurken OKS sisteminde portföylerini ken. 
di tercihleri doğrultusunda yüzde 100 hisse 
senedi fonlarında yatırıma yönlendireme 
kt 


Otomatik katılım fonlarında ilk yıl için ka 
lımcıların birikimleri başlangıç fonlarında 
değerlendirilecek. Başlangıç fonları mevzu 
klı olarak mevduat ya da ka: 
ktedir. Ay 
rıca 6 aydan kısa kamu borçlanma araçları 


at gereği ağı 
tılım hesabında değerlendiril 


yatırımları ve repo/takasbank para piyasası 
enstrümanları ile katılımcılar başlangıç aşamasında oldukça kısa vadeli ve fiyat dalg 
lanması düşük bir fona yatırım yapmaktadır. 
Bir yılın sonunda herhangi bir seçim yapma 
yan katılımcıların kaynakları standart fonlar 
da belirli mevzuatsal sınırlamalar da 
yatırıma yönlendir 


hilinde 


Ak Portföy'ü fon yönetiminde lider şirketler arasına sokan unsurlar nelerdir? 
Şirket bazındaki başarı istatistiğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 


Bu iki bileşenli bir denklem. İşin birinci kıs 
mında, teknik kabiliyetleriniz ve süreçleriniz 
var. Diğer tarafta ise müşterinizin gereksi. 
nimlerini anlamak ve stratejik bir çözüm 
ortağı olmak. Pazardaki algınız, konumlan 
teğiniz büyük bir oyuncu 


manız ve temel 
olarak önemli 


knik anlamda, birçok varlık sınıfında yatı 
nım hizmeti sunarak her bir varlık sınıfı için 
alanında uzmanlaşmış, uluslararası yatınm 
tecrübesine sahip, dünyanın seçkin üniver. 
sitelerinde akademik altyapılarını oluşturmuş ve uluslararası sertifikasyonlara sahip 


insan kaynağımız ile en etkin şekilde portföy 
yönetimi süreçlerini yürütüyoruz. Yatırım 
süreçlerimizde güncel makroekonomik ve 
finansal gelişmeler ışığında niteliksel ve sa 
yısal analizler gerçekleştirilerek oluşturulan 
farklı vadelerdeki stratejiler ve doğru risk-g 
tiri bakış açısı ile optimal varlık seçiminin 
gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Global yatı 
nim süreçleri entegre risk yönetim anlayışı 
ile desteklenirken, İç Kontrol Sistemleri ile 
tüm yapı, portföy yöneticilerinden bağımsız 
olarak denetleniyor. Yaratılan etkin organi 
zasyon yapısı sürdürülebilir yüksek perfor 
mansa dönüşüyor. 


Diğer taraftan pazarın en geniş dağıtım ağı 
na sahip kurumu olarak, değişen müşteri 
ihtiyaçlarını ve trendleri çok yakından izliyo 
ruz. Bu da sürekli yaşayan, evrilen bir ürün 
ve hizmet evrenine sahip olmamızı sağlı 
yor. Etkin ürün yönetimi satış yönetimi ve 
dağıtım kanallarına yakın destek başarının 
önemli bileşenlerinden biri 


Yatırımlarınız g 


leceğinizin garantisi. Bu s0- 
rumluluğun bilinciyle yatırımlarınıza değer 
katıyoruz. Ülkemizde sürdürülebilir eko 
nomik gelişme için hizli büyümeye, hızlı 
büyüme için maye birikimine, sermaye 
birikimi için ise tasarrufa ihtiyacımız var. 
Gelişmiş ekonomilerde tasarrufların ve biri. 
kimlerin önemli bir kısmı emeklilik ve yatı 
rım fonlarında değerlendiriyor. Ak Portföy 
olarak temel amacımız tasarruf sahiplerinin 
birikim ve yatırımlarına değer katarak Türki 
ye ekonomisine doğrudan kaynak sağlayıp 
büyümeyi desteklemek, 
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ömeklilik /AMPANYALAR 


Erken tanı ve 
müşteri 


tedavi sür 


olmayı hedefleyen Allianz 
Türkiye, bu 

sunda “Sağlık D Prog; 
ramı Meme Kanseri Erken 
Tanı Projesi'ni devreye aldı 
Modüler Sağlık Sigortası 


bulunan 40 ve yaş üstü tüm 
kadınlara anlaşmalı kurum 
larda yılda 1 
mamografi natı Sun; 
Allianz Türkiye, proj 
yılında İstanbul'da yaşayan 
40 yaş ve üstü Allianz Mo: 
düler Sağlık Sigortası sahibi 


kez ücret 


nin İlk 


a 


kadınlarda, meme kanserine karşı farkındalık yaratmayı ama 


Türkiye'de genel olarak kadınların mamografi yaptırma alışkanlıkla 
rının düşük olmasından hareket eden Allianz, söz konusu proje ile 
bu teminat konusunda bilgisi olmayan ya da mamografi yaptırm 
unutan müşterilerinin bilinçlendirilmesini planlıyor. Projeden alınacak sonuçlara göre kolon, prostat kanseri gibi diğer kanser tarama 
larının da kapsam altına alınması hedefleniyor. 


8 kadından bi 


k taşıyor 


Meme kanserinin kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci 
sırada yer aldığına işaret eden Allianz Türkiye Sağlık Genel Müdür 
Yardımcısı Pınar Oruç Lembet, “Kanserden ölümlerin yüzde 14 
den sorumlu olan meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor. 
Yeni doğmuş bir kız çocuğunun ömrü boyunca meme ke 


ne karşı 


yakalanma riski yaklaşık yüzde 12. Her yıl 1,4 milyon kadına meme 
kanseri tanısı aştırmalar, her 8 kadından birinin yaşamı 
boyunca meme kanserine yakalanma riski taşıdığını, erkeklerde ise 
riskin daha az olduğunu gösteriyor. Meme kanseri riski yaşla birlikte 
artıyor. Bu nedenle düzenli hekim kontrolleri için anlamlı yaş sınırı 
40-50 arası, Risk altında olanların 40 yaşından sonra her yıl, risk al 
tında olmayanların ise 45 yaşından sonra her yıl muayene, mamog 
rafi ve ultrasonografi çektirmeleri öneriliyor. Mamografi bugün için 
meme kanseri açısından en değerli tarama testi” dedi. 


yor. 


Dr. Allianz ekibi hatırlatma yapıyor 


Allianz'ın 


glık danışma hattı “Dr. Allianz” ekibinin, müşterilere 
mem esi yapmaları ve mamografi çektirmeleri için hatır 
latma yaptığını dile getiren Pınar Oruç Lembet, “bu sayede, hem 
erken tanının hayat kurtarıcı olduğu konusunda müşterilerimizin 
lmesini hem de erken tanı ile yaşam kalitelerinin artı 
sını hedefliyoruz. Allianz Türkiye olarak müşterilerimizin sağ 


muaye 


nı korumak ve hayatlarının tüm evrelerinde kendilerinin ve ali 
k misyonuyla çalışmaya devam ediyoruz" 
mesinde bulundu. 


lelerinin yanlarında olm 


değerlendi. 


Moral Destek Sigortası ile toplu ödeme desteği 


İlianz Türkiye bu hizmetin yanı sıra kanser hastalığına karşı geliştirdiği Moral Destek Sigortası ile de müşterilerinin yanında olmaya 
devam ediyor. Moral Destek Sigortası, poliçe dönemi içerisinde ha: 
talığa yakalananlara tedavi giderleri veya diğer ihtiyaçlarında kulla. 
ia toplu ödeme yapılmasını sağlıyor 


me 


SİGORTA ii) 


UZAT 


Iga 


'AXA Sigorta, hem müşterilerinin hem de uygulamayı indiren herkesin 
hayatını kolaylaştırmak için sunduğu "AXA Sağlığım” uygulamasını 
yepyeni içeriklerle geliştirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu ve aroma 
terapist Ayşe Tolga'nın AXA Sağlığım uygulamasına özel olarak hazır. 
içeriklerle her hafta güncellenen uygulamada; 
sağlıklı yaşam, beslenme, ile, diyet, psikoloji, 


ömeklik 


ifade etti: “2017 yılına 
ait bir araştırma marka: 
ların etkili içerikleri ile 
tüketici esenliğine etki 
ri arasında 9671'lik bir 
korelasyon olduğunu 


teknoloji ve kişisel bakım kategorilerinde gösteriyor. Diğer 
iyi yaşam önerileri sunuluyor. Kullanı taraftan mobil 
cılar ayrıca yaşam tarzlarını daha de: teknolojiler 
rinlemesine anlamak ve "İyi Yaşam AXA Sağlığım de hızla 
Prensipleri" doğrultusunda nasıl ği büyüyor ve 
değişikliler yapabileceklerini öğ: uygulamasını ihtiyaç müşterilerin beklentilerini karşılamak için en verimli kanal, 
renmek için yine Ayşe Tolga tara: doğrultusunda konumuna yükseliyor. AXA Sağlığım uygulamasına ekledi. 


fından hazırlanan 10 soruluk testi 
yanıtlayabiliyorlar. Test sonucunda 
ise kişiye özel önerilerle beslenme, 
spor, uyku ve zaman yönetimi ko 
nularında neleri değiştirebileceklerine 
dair tavsiyeler alıyorlar 


Sağlıklı ve doğal yaşamın tüm dünyada bir trend 

haline geldiğine, müşterilerin de bu bağlamda beklentilerinin arttığına 
dikkat çeken AXA Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan ve 
İcra Kurulu Üyesi Özer Şimşek, müşterilerine kulak verdiklerini ve AXA 
Sağlığım uygulamasını bu ihtiyaç doğrultusunda zenginleştirdiklerini 


Bireysel Emeklilik sektöründe 
1 Ocak 2017'de yürürlüğe gi 
ren Otomatik Katılım Sistemi 
(OKS) faizsiz fonlaraol 
artırdı. 31 Mayıs 2017 Emekli 
lik Gözetim Merkezi verilerine 
göre OKS katılımcılarının yak 
laşık yüzde 61,84'ünün faizsiz 
fonları tercih ettiği, 
yon lira civarındaki toplam 
sektör fon büyüklüğünün 273 
milyon lirasının bu fonlarda 
olduğu görüldü. 


Vakıf Emeklilik Genel Müdürü 
Özgür Obalı, Bireysel Emek: 
lilik Sistemi'nde faiz hassa 
siyeti olan bireyler için de 
kurgulanmış fonlar olduğunu 
hatırlatarak, OKS ile birlikte bu fonların ivme kazandığını bu duru 
da katılım sigortacılığı açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyle 
di. Obalı, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizdeki katılım sigorte 
uygulamaları son yıllarda önemli bir ivme kazandı. Vakıf Emeklilik ile 
birlikte 8 farklı sigorta şirketi katılım ürünleri sunuyor. Ayrıca yerli ve 


nun 


zenginleştirdik 


Otom 


mi 


İyi Yaşam' bölümü sayesinde 'Önce Mobil' sloganıy- 

la bu alanda gerçekleştirdiğimiz atılımlara bir yenisini ekle 

diğimize ve iki trendi bir araya getiren yenilikçi bir çalışmaya 
imza attığımıza inanıyorum. Son olarak doğal ve iyi yaşam ko. 
nusunda kendini farklılaştırmış ve sadece sosyal medyada bile 
binlerce takipçisi olan Ayşe Tolga gibi önemli bir uzmanla çalışa 
rak içeriğimizi daha da zenginleştiriyoruz” Ayşe Tolga'nın sadece AXA 
Sağlığım için hazırladığı yol gösterici içerikleri ile müşterilerinin daha 
rahat ve daha doğal bir yaşam sürme hedefine destek olmak istedikle 
rini de ekleyen Şimşek, Ayşe Tolga sayesinde AXA Sağlığım uygulama 
sını doğru hedef kitlelere ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti, 


yabancı birçok yatırımcı da katılım sigortacılığının Türkiye'deki gelişi. 
mini ilgiyle gözlemliyor. Günden güne büyüyen ve derinleşen Bireysel 
Emeklilik Sistemi'nde faizsiz katılım fonlarının büyüklüğü 4 milyar 594 
milyon TL'dir. Katılım fonları, 68 milyar 899 milyon TL'ye ulaşan toplam 
emeklilik fon büyüklüğünün yaklaşık yüzde 6,67'sini oluşturuyor. Oto 
matik katılım sistemindeki faizsiz fonlara talep, hem faizsiz fonlar öze 
linde hem faizsiz finansal sistem açısından da umut verici bir tablodur. 


Vakıf 


P 
li 


eklilik'in faizsiz fon 
rformansı ile bireysel emek- 
k sektöründe ilk sırada yer 


aldığını belirten Genel Müdür 
Obalı, “Şirketimizin 6 adet faiz: 
siz katılım fonu bulunmaktadır. 


31.052017 itibariyle şirketimi 
in toplam katılım fonları bü. 


e © 
ü 836 milyon TL ve tüm — - 
- y FAiZSiZ FONLARIN Lil 
BES katılım fonları içindeki a ora 


VAKIF EMEKLİLİK 
payı yüzde 20,16 seviyesindedir. Katılım fonlarında fon bü- m ea 
yüklüğünde 13 şirket arasında 
1. sırada yer alıyoruz” diye konuştu. 


yüklü 
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Temmuz ayında hisse senedi fonları hem 238,32 endeks değeri hem de yüzde 6,11 
aylık getiri ile en fazla kazandıran BES fon grubu oldu. Emeklilik fonları portföy değeri 
aylık yüzde 1,9; yıllık 29,36 artış göstererek 71 milyar 842 milyon TL değerine ulaştı. Bu 
dönemde 26 milyondan fazla yatırımcısı olan 286 emeklilik fonundan 285 tanesinde yükseliş gerçekleşti Temmuz ayında Bireysel Emeklilik (BES) fonları arasında ayın en fazla 
kazandıran fonları yüzde 8,20 ile "Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His, Sen. EYF”, yüzde 8,19 ile 
d “Anadolu Hayat Em. Büy.Am,His.Sen.Beyaz EYF", yüzde 7,20 ile “AvivaSA Em. ve Hay. Büy. 
Am. Hisse Sen, Grup EYF”, yüzde 7,20 ile "Vakıf Em. Büyüme Am, Hisse Senedi EYF”, yüzde 


> 
i WĞ Kazandıranlar 


Aynı dönemde Bireysel 
Emeklilik (BES) fonları arasında ayın en fazla kaybettiren tek fon ise yüzde -0,49 
ile “Fiba Em. ve Hay. Perform 
Portföy Değ, EYF" oldu. 


maş 
Wş Kaybettirenler 


7.15 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF” oldu. 


Temmuz ayında en fazla kazandıran fonlar (96) 


820 8,19 
| : 


EYE Allan 
0 ve EmAJŞ, 


Büy Am Mis Sen Beyaz 


ve Hay 


“BIST 100 getirisi bu dönemde en fazla getiri elde eden yatırım aracı oldu ve tüm BES 
fonlarından daha fazla kazandırdı” 


Temmuz ayında BİST 100'ün son bir aydaki ge 
tirisi yüzde 7,23; İstAlt.Borsası Altın Piyasa Endeksi getirisi yüzde 1,32; Serb, Piy. Cum. Altın 
getirisi yüzde 1,46 olarak gerçekleşti. BIST 100 
getirisi bu dönemde en fazla getiri elde eden 
yatırım aracı olurken tüm BES fonlarından daha 
fazla kazandırdı. Ayrıca Serb. Piy. Cum. Altın getirisi de BES fonlarının ortalama getirisinin üzerinde seyretti, 


Alternatif yatırım araçlarının 
Temmuz ayı getirileri 


107.699,72 


857100 İstAlkBorsasıAltın Serb. Piy. Cum. Alın 


Piyasa Endeksi 


Büy. Am. Hisse Sen 
EYE Anadolu Mayat Em. Grup EYE AvivaSA Em. Senedi EYF Vakıf Em. EYF AvivaSA Em veHy, 


Temmuz ayında en fazla 
kaybettiren fonlar (6) 


720 74S 


Büy, Am Hisse Senedi 


Büyüme Am Hisse 


Perform Portföy Değ, EYF 


ba Em. ve Hay 


Fon sınıflarının Temmuz ayı değerleri 
ve getiri oranları 


16771 16273 1SSAS O 1S631 15365 


sm 


Hisse Senedi 


Karma & 
Esnek Fonlaı(B€Sİ) 


Emekilk Kam Borçlanma Para Piyasası 


Araçlar 


Kiymetli 
Madenler 


Fan Sepeti 


| Emeklilik fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı Temmuz ayında 26 milyon 188 
bin 355 oldu” 


Fonların portföy değeri bir önceki aya göre yüzde 1,90 oranında artış göstererek 71 
milyar 842 milyon TL oldu. Emeklilik fonları portföy değerindeki son bir yıldaki de: 
Bişim ise yüzde 29,36 oldu. Emeklilik fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise bu dönemde 26 milyon 188 bin 355 olarak gerçekleşti. Emeklilik fonlarında Temmuz ayında hem en fazla değere hem de en fazla değer artışına sahip olan BES fonları hisse 
senedi oldu. Bu fon grubunun endeks değeri 238,32 olarak görülürken aylık getirisi 
yüzde 6,L1 olarak görüldü. Bu Temmuz ayında karma ve esnek fonlar 168,51 endeks 
değeri ile ikinci sırada, katılım fonları 162,73 ile üçüncü sırada yer alan fon gruplarını 
oluşturdu. Bu dönemde BES fonlarının ortalama endeksi 167,71 olarak ortaya çıktı 
Getiri bakımından fon sepeti fonları, yüzde 3,56 ile hisse senedi fonlarından sonra 
ikinci sırada yer alırken katılım fonlarındaki artış yüzde 1,55 olarak görüldü. BES fonlarının ortalama artışı ise bu dönemde yüzde 1,42 olarak yansıdı. 
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$ 

AXA Sigorta'dan kadın 30 yaşın 

girişimcilere özel sigorta altındakilere 
telematik 


tabanlı sigorta 


Vakıf Emeklilik KEP”le 
çocuklarınıza kesintisiz eğitim 


HAYAT SİGORTASI 


ş 
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Yıllık Gelir Sigortası Sözleşmesi 

Toplu veya belirli süreler içinde yapılan prim 
lere karşılık, sigortalının yaşaması halinde hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigor. 
talı, sigorta ettiren veya belirli şartlar dahilinde 
lehdarlarına ömür boyu veya belirli süreler 
için düzenli gelir ödenmesinin taahhüt edildi 
öl sözleşme, 


Yükleme 

Poliçe sahibi tarafından ödenmesi gereken 
toplam primi bulmak amacıyla sigortacının 
net prime eklediği miktardır. Yükleme şirke 
tin işletme masraflarını, poliçeler yürürlükten 
kalktığında ortaya çıkacak gelir kaybını ve kar 
payını karşılamak için kullanılmaktadır. 


Yatırıma Yönlenen Katkı Payı 
Katkı paylarından kesintiler yapıldıktan sonra 
yatırıma yönlendirilen tutar, 


Ters Repo 

Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valö 
ründe alınıp, bitiş valöründe geri satılması 
(Menkul kıymetin geri satım vaadiyle alımı) 


Sürprim 

Sigortacının normal prim ile sigorta edemedi 
ği rizikolar için sigortalıdan istediği ek ücrete 
“sürprim" denir. 


ürekli İşgöremezlik Durumu 

Bir iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle 
yapılan tedavi sonunda sigortalının meslekte 
kazanma gücünün tamamının veya bir kısmının kaybedilmiş olması hali 


Repo 
Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe satılıp, bitiş valöründe geri alınması. 
(Menkul kıymetin geri alma vaadiyle satımı) 


Rüçhan Hakkı 
Şirket ortağı olan veya şirketten daha önce his- 


YARAYACAK 


Part 
setlerinden 
almadaki öncelik hakkı, 


Prim Ödemesinden Muaf (Tenzil) 
Sigorta poliçesinin artık prim ödemesi yapılmaksızın devam ettiği durumdur. Poliçenin, 
primlerin ödenmesinin durdurulması veya 
sigorta ettirenin talebi üzerine prim ödeme: 
sinden muaf olması durumunda, poliçenin 
sigorta bedeli azaltılabilir ve böylece poliçenin 
birikimleri yatınm geliri elde etmeye devam 
eder, ancak poliçedeki muhtemel ek teminat 
lar genellikle sona erer. 


Özel Şartlar 

Özel şartlar, sigortacı ve sigortalının üzerinde 
anlaştığı ve sigortalının çıkarları dikkate alinarak genel şartlara eklenen koşullardır. Özel 
şartların, TTK'nın emredici hükümlerine ve si 
gortalının aleyhine olmaması gerekmektedir. 
Özel şartlardaki amaç, sigortalının veya sigorta edilen menfaatin durumuna ve risklere göre 
ihtiyaçlara cevap verebilmektir, 


Portföy Değeri 

Fonun içinde bulunan sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, döviz, mevduat ile 
Kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemlerindeki varlıkların Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerinde ve portföy yönetim sözleşmelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde degerlenmesi neticesinde bulunan değer. 


Kar Payı 
Sigortalıların ödediği primlerin idari giderlerle 
komisyon giderlerini karşılamaya yönelik kesintiler yapıldıktan sonra yatırıma yönlendirilmesi sonucunda elde edilen karın bir kısmının 
katilim nispetinde poliçeye işlenen tutandır. 


Karşılaştırma Ölçütü 
Portföy yönetim stratejilerinin uygulanması 


SİGORTA 


a 
olarak tanımla: 

fe ulaşmadaki performansının ölçülebilmesi 
amacıyla kullanılan ve portföyün performan: 
sının kıyaslanmasını sağlayan endeks veya 
endeksler, 


Katılımcı 


Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına 
bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine 
sahip gerçek kişi. 


Katılımcı Ad ve Hesabına Hareket Eden Kişi 
Emeklilik sözleşmelerinde, katkı payının belirl 
bir bölümünü veya tamamını ödemek suretiyle Şirket ile emeklilik sözleşmesi akdeden ve 
katılımcı ile birlikte taraf sıfatını taşıyan tüzel 
veya gerçek kişi, 


Katkı Payı 
Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen, 
giriş aidatı hariç, tasarrufa yönelik tutardır. 


Kayda Alma Ücreti 

Fon paylarının ilk defa Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınması sırasında, avans tutanı 
na karşılık gelen pay sayısının kayda almaya 
ilişkin Kurul karar tarihindeki birim pay değeri 
ile çarpılması suretiyle bulunan tutar üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oranda ödenen ücret, 


Kloz 

Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli, özel 
şarttır ve taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 


Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu 

Emeklilik yatırım fonlarının portföy, yatırım 
ve yönetimlerine ilişkin belirli bazı bilgilerin 
bulunduğu, fonla ilgili bilgi almak isteyenlerin 
sürekli ulaşabilecekleri şekilde hazır bulundur 
rulması gereken form, 29 


öreklik 


değeri 38 trilyon ABD 
dolarına ulaştı 


KPMG Türkiye ve dünyadaki Bireysel 
Emeklilik Sistemi'ni karşılaştırmalı olarak 
incelediği “Türkiye'de ve Dünyada Bireysel 
Emeklilik Sistemleri” isimli araştırma 


raporunu yayınladı. 


Seçili 45 OECD ülkesinden alınan 
karşılaştırmalı verilerin kullanıldığı raporda 
Türkiye'deki bireysel emeklilik sistemi ile 


dünyadaki veriler arasında karşılaştırmalar ve 


değerlendirmeler yer alıyor. 


Rapora göre, tüm dünyadaki bireysel 

emeklilik varlıklarının toplam değeri 2015 

yılında 38 trilyon ABD dolarına ulaştı. 2015 
yılında, finans piyasalarındaki tüm emeklilik 
yatırım enstrümanları aracılığıyla yapılan 


varlık yatırımlarının tutarı 35 OECD ülkesinde 


36,9 trilyon, seçili 45 OECD dışı ülkede 
ise 13 trllyon ABD dolarına ulaştı. Tüm 
dünyada bu varlıkların en büyük yatırımcıları 
sırasıyla emeklilik fonları (26 trilyon ABD 
doları, toplam yatırımların 9668'i), bankalar 
ve yatırım şirketleri (7,7 trilyon ABD doları, 
toplam yatırımın 9620,2's), sigorta şirketleri 
(43itrilyon ABD doları, toplam yatırımın 
9611,3'ü) ve kendi rezervleriyle yatırım yapan 
işverenler (0,2 trilyon ABD doları, toplam 
yatırımın 960,5'i) olduğu belirtiliyor. 


Emeklilik enstrümanları aracılığıyla yapılan 
yatırım büyüklüğünün ülkeden ülkeye 
değiştiğinin altı çizilen raporda, ABD doları 
cinsinden en fazla varlık yatırımının yapıldığı 
bölgeler sırasıyla Kuzey Amerika (ABD 

ve Kanada), Batı Avrupa (Birleşik Krallık, 
Hollanda, İsviçre), Avustralya ve Japonya 
olarak sıralanıyor. 


Bireysel emeklilik yatırımlarının yurtiçi 
ekonominin büyüklüğüne oranı dali, 
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Danimarka ve 
gibi diğer bazı ülkelerde 
yüksek 
yılındas 
3670'i, 


yAlrika 


diyo: 
yla GSYİH 


Bununla birl 
yılında y 
emeklilik y 
OECDÜ CD 
olmayan 50'den fazla 

ülkede 6SYİH'nin yüzde 


civarınd. 


daha düşük 
kaldığının altı çiziliyor 


"Başta 

Avrupa 

olmak 

üzere bazı 

bölgelerde 

emeklilik fonu sayısının 
azalmasına rağmen emeklilik 
fonlarının yaptığı varlık 
yatırımlarının miktarı arttı ve 
net yatırım getirileri pozitif 
seyretti" 


2015 yılında emeklilik fonu yatırımları on 
yıl önceki seviyeleri aştı 
Rapora göre emeklilik fonu yatırımlarında 


larda önem 


n birartış /0r. 2008 
yılında finansal k 


iz nedeniyle yaşanan 


rü 


düşüşe 
rağmen, 
2015 yılında 
emeklilik fonu 
yatırımlarının on yıl önceki seviyeleri aştığı 
açıklanırken, bu rakamın OECD üyesi 
ülkelerde 25 trilyon ABD dolarına ulaştığı 
belirtiliyor. Bu artışın nedenlerinden biri 
de, yatırım net geri dönüşlerinin son 10)yıl 
boyunca hep pozitif seyretmiş olması, 


Verilere göre 2015 yılında elde edilen yatırım 
getirileri pek çok ülkede pozitif olsa da 2014 
yılından daha düşük gerçekleşti. Varlıklardaki 
büyümeye ve pozitif net yatırım geri 
dönüşlerine rağmen, muhtemelen mevcut 
rekabet ortamı nedeniyle Hollanda, İsviçre 
ve İngiltere gibi bazı Avrupa ülkelerindeki 
emeklilik fonu sayısı azaldı. 


Aralarında 
Birleşik 
Krallık ve ABD gibi 
dünyanın en büyük 
emeklilik pazarlarının da 
bulunduğu 20 ülke için, emeklilik 
fonlarının sayısı le net yatırım geri dönüş 
oranı arasındaki potansiyel ilişkiyi inceleyen 
bir analiz yapıldı. Bu analize göre, reel GSYİH 
büyüme oranı, emeklilik pazarının büyüklüğü, 
emeklilik fonlarının varlık yatırımı tercihleri ve 
hisse senedi piyasalarındaki gelişmelerede 
paralel olarak, 30 ila 149 emeklilik fonunun 
bulunduğu ülkelerde net yatırım geri dönüş 


oranının daha yüksek olması, 150'den fazla 
emeklilik fonu bulunan ülkelere kıyasla daha 
güçlü bir olasılık olarak kaydedildi. 


"2005-2015 yılları arasında, 

nispeten az sayıda emeklilik 

fonu bulunan ülkelerin çok 

sayıda emeklilik fonu bulunan 

ülkelerden daha iyi 
bir performans 

— — sergiledikleri 

görüldü" 


Bireysel emeklilik 
varlıklarının toplam tutarı 
38 trilyon ABD dolarını aşmış 
durumda 


İşverenler çalışanlar adına ve bireyler 
kendi adlarına çeşitli enstrümanlar 
aracılığıyla emeklilik tasarruf fonlarına 
katkı yapabiliyor. Bu kişiler, bir emeklilik 
şirketi tarafından sunulan emeklilik 
fonları, bir yaşam veya emeklilik 
sigortası şirketi tarafından sunulan 
emeklilik sigortası sözleşmeleri veya 
bir bankanın ya da yatırım şirketinin 
sunduğu diğer emeklilik ürünleri 
aracılığıyla emekliliğe yönelik tasarruf 
yapabiliyor. Bu emeklilik şirketleri, 
finans piyasalarındaki varlıklara 
yatırım yapmakla sorumlu, İşverenler 
aynca, çalışanlarının emeklilkleri için 
Almanya'da olduğu gibi muhasebe 
yedekleri kaleminde bugünden birikim 
yapabiliyor. 


2015 yılında, finans piyasalarındaki tüm 
emeklilik yatırım enstrümanları aracılığıyla 
yapılan varlık yatırımlarının dünyadaki toplam 
tutarı 38 trilyon ABD dolarına ulaşırken, 
bunun 36, trilyon ABD doları tutarındaki 
kısmı 35 OECD ülkesinde gerçekleştirildi. 
BRICS ülkeleri dahil olmak üzere seçili 45 
OECD dışı ülkede emeklilik şirketlerinin 
yaptığı yatırımların tutanı ise 1,3 trilyon ABD 
dolarına ulaştı. 


(BRICS - Brezilya, Rusya Federasyonu, 
Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney, 
Afrika) 


OECD dışı ülkelerde ise, emeklilik fonlarının. 
12 trilyon, sigorta şirketlerinin emeklilikle 
ilgili portföy birimlerinin ise 02 trilyon ABD. 
doları varlık yatırımı yaptığı görülüyor. 


Bireysel emeklilik sektörünün büyüklüğü 
pek çok ülkede birbirinden farklı 


Emeklilik şirketlerinin yatırım büyüklüğünün 
göre, Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve diğer 
bazı ülkelerde bu yatırımlar hem ABD doları 
cinsinden tutar hem de GSYİH'ye oran, 
bakımından daha yüksek, 


ABD doları cinsinden, en fazla varlık 
yatırımının yapıldığı bölgeler sırasıyla 

Kuzey Amerika (ABD ve Kanada), Batı 

Avrupa (Birleşik Krallık, Hollanda, İsviçre), 
Avustralya ve Japonya olarak belirtiliyor. Latin 
Amerika ve Afrika'da ise bireysel emeklilik 
varlıklarının ABD doları cinsinden tutan daha 
düşük, Latin Amerika'da en yüksek bireysel 
emeklilik varlığı tutarı Brezilya ve Şili'de iken, 
rakamları bildiren Afrika ülkeleri içinde en 
yüksek bireysel emeklilik varlığı tutarı Güney 
Afrika'da, Bireysel emeklilik varlıklarının 
toplam tutarı GSYİH'ye göre belirlenen 
ekonomik büyüklükle karşılaştırıldığında, 
finansman kaynaklı emeklilik isteminin ülke 
için önemini daha iyi görülüyor. 


Bireysel emeklilik yatırımlarının GSYİH'ye 
oranının sadece ABD'de değil Kanada, bazı 
Avrupa ülkeleri (Danimarka, İzlanda, İsviçre 
Bibi), Latin Amerika (Brezilya ve Şili gibi), bazı 
Afrika ülkeleri (Botswana, Namibya ve Güney 
Afrika gibi), bazı Asya ülkeleri (Hong Kong, 
(Çin), Japonya ve Kore gibi) ve Avustralya'da 
da yüksek olduğu görülüyor. 


Emeklilikle ilgili varlıkların GSYİH'ye 
oranının en yüksek olduğu 5 ülke: 
Kanada, Danimarka, İzlanda, 
Hollanda, ABD 


Pek çok ülkede, bireysel emeklilik 
varlıklarının büyük kısmı emeklilik onları 
tarafından yönetiliyor. Emeklilikte ilgili 
varlıkların GSYİH'ye oranının en yüksek 
olduğu beş ülkede (Kanada, Danimarka, 
izlanda, Hollanda ve ABD), sigorta şirketleri 
emeklilik sigortası sözleşmeleri de sunuyor. 
Danimarka'da, emeklilikle lgili varlıkların 
büyük kısmı uzmanlaşmış hayat sigortası 
şirketlerinin elinde bulunuyor (2015 yılında 
tüm emeklilik araçlarının toplam varlıklarının 
9467'si). 


Emeklilik fonlarının yaptığı yatırımların tutarı, 
finansal kriz nedeniyle düşüş yaşanan 2008. 
yılına rağmen 2005 yılı rakamlarını aşarak 
2015 yılında 25 trilyon ABD dolarına yükseldi. 
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Kendinizi, güneşte, 


çk 
değil; güneşten; 
oruyun 


Soğuk ve uzun süren kış aylarının ardından pek çok kişi bayram tatilinde denizin ve güneşin tadını çıkarmak için yazlık bölgelere akın etti. Hemen herkes güneşte uzun süre kalmanın zararlı 
olduğunun farkında. Peki, zararlı ışınlarından korunmak için hangi ürünleri seçmeli ve nasıl 
uygulamalıyız? Güneşin parlayan yüzüyle karşılaşmadan önce bilmeniz gerekenleri Medical 
Park Göztepe Hastane Kompleksi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Başterzi anlattı 


Bütün bir yılın yorgunluğunu atmak, denizin ve güneşin tadını çıkarmak 
için tatil planları hayata geçmeye başladı bile... Medical Park Göztepe 
Hastane Kompleksi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı 
Prof. Dr. Yavuz Başterzi, bronz bir tene sahip olmak ve güneşin faydalarından bolca yararlanmak İsteyenlere rehber niteliğinde bilgiler verdi. 
Güneş ışınları (Ultraviyole ışınlar.UV) dalga boylarına göre UVA, UVB ve 
UVC olarak üçe ayrılırlar. Dalga boyu en kısa olan UVC, atmosferdeki 
ozon tabakası tarafından engellendiği için yeryüzüne ulaşamaz. Yeryüzüne ulaşabilenler ise UVA ve UVBdir. 


UVA ışınları yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının yüzde 95'ini oluşturur ve 
en uzun dalga boyuna sahiptir. Dolayısıyla, en az yoğunluktaki ışınlar 
dir. UVB'ye göre derinin daha derin bölgelerine nüfuz edebilirler, Güneş 
yanığı oluşturmadan bronzlaşmaya, deride yaşlanmaya, ince kırışıklık- 
İara ve deri kanserlerine neden olurlar. 


UVB ışınları ise yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının yüzde 5'ini oluştutur ve UVA'ya göre daha yoğundur. Yansıtıcı yüzeylerden yansıyabilir 
ancak camdan geçemez. UVB deride kızarıklığa ve güneş yanıklarına 
neden olan güneş ışınlarıdır. UVA gibi bu ışınlarda deri kanserlerine 
neden olabilir. 


Güneş koruyucularının üzerindeki ibarelere dikkat 


Güneşin zararlı etkilerini en az indirmek için kullanılan ürünlerde yer 
alan koruyucu faktör ibarelerinin anlamları ise şöyle; 


'CSPF (Sun Protection Factor): SPF ibaresi, ürünün deride kızanıklık oluşmadan güneşte kalabilme süresini ne kadar uzattığını ifade eder. Örneğin SPF 15 bir ürünü kullandığınızda, 

herhangi bir ürün kullanmadan güneşte kalabileceğiniz 

Sürenin 15 katı bir süre, kızarıklık oluşmadan güneşte 

kalabilirsiniz anlamına gelir. Açık tenlilerde daha 

yüksek koruma faktörlü ürünler tercih edilirken, 
esmerlerde düşük faktörlüler yeterli olmaktadır. 

PA (The Protection Grade of UVA): PA değeri, 


ürünün UVA ışınlarına karşı koruma gücünü 
© 
b 
. 


ifade eder. PA* olan bir ürün düşük şid- 


dette UVA maruziyetine karşı 2-4 saat 
arasında koruma, PAt* olan bir ürün 
orta şiddette UVA maruziyetine 
(7 karşı 4-8 saat arasında koruma, 
PA#** olan bir ürün çok güçlü UVA maruziyetine karşı 8 

saatten daha uzun süre 

koruma sağlar. Kullanılmasını önerilen geniş 

spektrumlu güneş 


kremleri hem UVA hem de UVB'ye karşı koruyucu özellik 
tedir. Dolayısıyla güneşten koruyucu ürünler seçilirken 
üzerlerinde SPF ve PA derecelendirmesi olan ürünler 
tercih edilmelidir. 


Güneşe çıkmadan30 dakika önce önleminizi i 
alın 


Outdoor aktivitelerde ve deniz kenarındayken 
geniş spektrumlu (hem UVA hem de UVB'ye 
karşı koruyucu) en az SPF 30 olan ve suya 
dayanıklı ürünler kullanılmalıdır. Güneş 
kremleri doğru kullanıldıklarında ve 
SPF'nin öngördüğü süre boyunca koruyucudurlar. Bu nedenle ürünler, 
güneşe çıkmadan en az 30 dakika önce kullanılmalı ve her 2 saatte bir 
tekrarlanmalıdır. Teorik olarak cildin her santimetre karesi için 2 gram 
güneş koruyucu yeterlidir. Pratikte ise bu miktar yaklaşık yüz ve boyun. 
için2, gövde için 4, kollar için 1 ve bacaklar için 2 yemek kaşığına karşılık 
gelmektedir. Eğer suyla temas olmuş ise, sudan çıkınca tekrar uygulan 
malar önerilir. Hiçbir ürün yüzde 100 koruma sağlayamaz. Bu nedenle 
geniş kenarlıklı şapkalar, koruyucu giysiler ve UV'ye karşı koruyucu güneş gözlükleri kullanılmalıdır. Bebeklerin ilk Gay güneşe çıkartılmaması 
ve güneşli ortamlarda koruyucu elbiselerle korunmaları önerilir. 


Doğru bilinen yanlışlar 


Gölgede olmak güneşin zararlı etkilerinden korur: Yansıtıcı yüzeylerden 
yansıyabilen UVBssiz gölgede olsanız bile zararlı etkisini göstermeye devam eder, 


SPF ne kadar yüksekse o kadar koruyucudur: SPF ürünün koruyuculuk 
gücünü ifade etmez. SPF değeri ürünün, deride kızarıklık oluşmadan 
güneşte kalınabilecek süreyi ne kadar uzattığı belirtir. Koyu tenlilerde 
SPF 15-30 ürünler yeterli olurken, açık tenlilerde SPF 50 ürünler kullanılmalıdır. 


Şemsiye altı güvenlidir: Yapılan bir diğer yanlış, güneş şemsiyelerinin 
tamamen koruyucu olduğunu zannetmektir. Yansıtıcı yüzeylerden yansıyabilen UVB, siz gölgede olsanız bile zararlı etkisini göstermeye devam eder. Bronzlaşmak cilde zarar vermez: Bronz bir cilt UVA'ya maruz 
kalmış bir cilttir. UVA ciltte yaşlanmaya, kırışıklıklara neden olur ve daha 
önemlisi deri kanserlerinin en önemli nedenidir. 


Kapalı yerlerde veya kış aylarında koruyucuya gerek yoktur: UVA buluttan ve camdan geçebilme özelliği nedeniyle kış aylarında ve ev, ofis gibi 
kapalı mekânlarda da derimizi etkilemeye devam eder. Bu yüzden açık 
tenli kişilerin ya da epilasyon, lazer vb. uygulamalar yapılan kişilerin koruma faktörlü ürünleri her gün kullanmaları gereklidir. 
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SAĞLIK 


ömeklilik 


Bilim insanları, canlı DNA hücresine bir atın dört nala gidişi 


kaydetti. 


Bilim insanları, canlı DNA'sına hareketli görüntü kaydedip yeniden 
oynatmayı başardı. ABD'nin Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinden 
bilim adamları, "CRISPR” adı verilen gen kurgulama yöntemini kullanarak bakteri DNA'sına GIF formatında hareketli bir imaj kodladı, 
ardından DNA'nın nakledildiği bakterinin genetik kodunu çözerek 
görüntüyü yeniden oluşturdu. Bilim insanları, bunun canlı hücreleri- 
nin kendi gelişim ve değişimlerini zamansal akışı içine kayda alabilecekleri "moleküler kayıt" metotlarının geliştirilmesi yönünde atılmış 
önemli bir adım olduğunu vurguladı. 


ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen araştırmada, sinema tarihinin ilk hareketli görüntüsüne de ilham evren 
bir atın dört nala gidişi hareketli imaj olarak kullanıldı. Hareketli görüntünün sekans bilgisini DNA'ya kodlayan bilim adamları, böylece 


i tasvir eden GIF formatında hareketli bir imaj 


zamansal bir bilgiyi sonradan kullanmak üzere canlı DNA'sında muhafaza etmiş oldu. 


"Biyolojik hafıza sistemi yaratmayı hayal ediyoruz" 


“Hücreleri tarihçilere dönüştürmek istiyoruz" diyen araştırmanın 
yazarlarından Seth Shipman, "Günümüzde kullanılan tıbbi kayıt teknolojilerinden çok daha küçük ve işlevsel yapıda, birden fazla olayı 
zaman içinde, müdahalede bulunmadan kayıt altına alabilecek bir 
biyolojik hafıza sistemi yaratmayı hayal ediyoruz" ifadesini kullandı. 
Shipman, beyin araştırmalarında kullanmayı amaçladıkları yöntemle beynin gelişim sürecinde kayda alınmış moleküler tarihini çıkarmayı umduklarını kaydetti, 


Çinli bilim insanları 'süper köpek' klonladı 


Çinli bilim insanları, genetik olarak modifiye edilmiş bir köpeği klonladıklarını duyurdu. Süper köpekler daha güçlü, daha zeki veya daha hızlı 


olmak üzere modifiye edilebilecek. 


Lai Liangxue, 
klon teknoloji 
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m Sino Gene'in açıklamasına göre Long Long türünün ilk örneği çünkü kendisi genetiği 
modifiye edilmiş bir köpekten klonlandı. Bilim insanları bu yöntemle "süper köpekler" 
yetiştirebileceklerini söylediler. 


"Daha hızlı ve akıllı köpekler yetiştirebiliriz' 


China Plus'a konuşan Guangzhou Biyolojik İlaç ve Sağlık Enstitüsü”nden araştırmacı 
Bu büyük bir atılım. Güney Kore “den sonra Çin, dünyada köpek odaklı 
çısından ikinci oldu. Bu teknoloji sayesinde köpeklerin bazı genlerini 
seçip daha güçlü hızlı ve akıllı köpekler yetiştirebiliriz" dedi. 


Z Kanser teda- Hel 
Kanseri tamamen vince ew 

bir araştırma (Henüz sadece hayvanlarda denenen laboratuvar testlerinde, desonucu umut neye tabi tutulan tümörlü hayvanların 9670'inde başarılı sonuç- 


yok eden meyve. vaad eden s0- lar elde edilip tümörlerin yok edildiği belirtiliyor. Ancak bu ürün 


nuçlar (o elde çeşitli nedenlerden dolayı henüz insanlarda denenmemiş. Bu 


"Bİ h d' edildi... Bilim £ nedenle araştırmacılar konuyla alakalı henüz kesin bir şey söyle- 
USNWOO adamları orta-  miyorlar 


ya çıkan sonuçlar ile kanserin tamamen tedavisine doğru ilerlemeye devam ediyor. Yapılan incelemeler sonucunda 'Blushwood' 
isimli ağacın meyvesinin kanserli hücreleri tamamen yok ettiği 
söyleniyor. Berghofer Tıbbi Araştırma Merkezi'nden Dr. Glen'in 
yaptığı bir araştırmaya göre 'Blushwood' adlı ağacın meyvesinin 
kanser hücrelerini yok ettiği ortaya çıktı. Bilim insanları bu meyveden aldıkları enzimle kanser tümörlerin yok etmeyi başardılar. 


z insanlar üzerinde denenmedi 


Şu anda test aşamasında olan ilaca EBC-46 adı veriliyor. Bu meyvenin üzerine araştırma yapan Dr. Glen yaptığı çalışmalar sonu. 
cunda şunları söylüyor: Preklinik denemelerimizde, ilacı deneklerimize enjekte ettik. Beş dakika içinde enjekte edilen bölgede 
morarma görüldü. 24 saat içinde ise tümörün yer aldığı bölge tamamen siyahlaştı. Bunun üzerinden birkaç gün geçince bölgede 
kabuk oluştu. 1.5 hafta içinde kabuk kendiliğinden düştü ve tümör yok oldu.” ifadelerini kullandı. Berghofer'ın internet sitesinde 
EBC-46'nın farelerde, köpeklerde ve atlarda test edildiği ve başarılı sonuçlar elde edildiği yazıyor. 


Araç klimaları Bilim insanları 
tehlike saçıyor üç boyutlu yazıcı ile 
Kavurucu sıcakların artmasıyla, özellikle araçlarda klima kullanımı yay- yapay kalp üretti 


gınlaşmaya başladı. Peki, yaz aylarında vazgeçemediğiniz klimanın zehir 
üflediğini biliyor muydunuz? 


Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, sürücüleri 
araç klimalarına karşı uyarırken, şunları söyledi: Sıcak havada güneşte 
bırakılan araç kullanılırken kliması çalıştırıldığında, araç içerisinde benzen gazı salınır. Kansere neden olan bileşikler arasında yer alan benzen 
gazı genellikle plastik kokusu ile karıştırılır. 


İsviçreli bilim adamları, kalp 
nakli için sıra bekleyen milyonlarca insana umut oldu. 
Üç boyutlu yazıcıdan yapay 
kalp üretildi. 

Kalp yetmezliği çeken milyonlarca insan için, yapay 
kalp teknolojisi çok yakında 
gerçek olabilir. Zürih ETH 
üniversitesi araştırmacıları, 
3 boyutlu yazıcı sayesinde 
silikondan kanı gerçek kalp 
gibi pompalayabilen yapay 
kalp üretti. Henüz test aşamasındaki silikon kalp, bir insana 
nakledildiğinde o insanı tam 30 dakika boyunca hayatta tutabilecek kadar verimli. Yapılan açıklamaya göre, üretilen bu yapay 
kalp dakikada ortalama 80 kez, toplamdaysa yalnızca 3 bin kez 
atabiliyor. 


Aracın içine biner binmez açtığınız klimaya yüksek oranda maruz kaldiğınızda benzen gazı; karaciğer ve böbrek hasarlarına, lösemiye, gebeler- 
de düşük riskine neden olur. 


Bu keşif şu an için kullanılmasa da, kalp hastaları için büyük 
umut oldu. 
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ŞİRKET TANITIMI 


Emeklilik 


KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR 


BNP Paribas Cardif Emeklilik, müşteri odaklı büyüme stratejisini 
sürdürmeye devam ediyor. Bireysel emeklilikte fon tutarı 1,7 milyar 
TUye ulaşan şirket, yüksek fon getirileri ile de müşterilerine önemli 
kazançlar sağlıyor. 


BNP Paribas'nın sigorta birimi olan BNP Paribas Cardif, 2008 yılından bu yana Türk sigortacılık sektöründe, bireysel kredi koruma ve 
hayat sigortacılığı alanlarında faaliyetlerini sürdürüyor. 2010 yılı iti 
barıyla müşterilerine bireysel emeklilik ürünlerini de sunabilir hale 
gelen BNP Paribas Cardif Türkiye emeklilik, hayat sigortacılığı ve ele. 
menter sigorta ürünlerine dair üç lisansı olan bir şirket olarak etkin. 
liğine devam ediyor. BNP Paribas Cardif, 2016 yılı faaliyet raporunda 
açıklanan verilere göre, 226 milyar Euro yönetilen varlıklar tutarına 
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ulaşırken, 1,4 milyar Euro vergi öncesi net kar elde etti 


Genel Müdürlük görevini Cemal Kişmir'in üstlendiği BNP Paribas 
Cardif Emeklilik, 2016 yılı sonu itibarıyla 226 milyon TL artışla 
1,53 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı. BNP Paribas Cardif Emek. 
lilik 2016 yılı faaliyet raporunda açıklanan Verilere göre, Bireysel 
Emeklilik Sistemi'nde (BES) 2016 sonu itibarıyla sistemdeki katı 
lumcı sayısı 969,7'lik büyüme ile 6,6 milyon kişiyi geçti, Toplam fon 
büyüklüğü 9627'lik büyüme gösterdi ve 53 milyar TL'nin üzerine 
çıktı. Aynı dönemde BES sözleşme adedi ise 222 bine çıktı, 2016, 
BNP Paribas Cardif için, fonların yüzde 92'sinin mevduat üzerinde 
getiri sağladığı ve rakip sıralamalarda yüzde 83 gibi yüksek başarı 
hedefinin yakalandığı bir yıl oldu. 


2017 yılında da aynı başarı grafiğine devam eden BNP Paribas Car: 
dif Emeklilik, Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 21 Temmuz verilerine 
göre, BES'te 185 bin 106 katılımcı sayısına ulaştı. Katılımcıların fon 
tutarı toplamı 1 milyar 724 milyon 330 bin 722 TL'ye ulaşırken, bi 
reysel emeklilik sözleşmeleri sayısı 147 bin 610 seviyesine yüksel 
di. Bireysel emeklilik sözleşmelerinde yatırıma yönlenen tutar 1 
milyar 57 milyon 475 bin 84 TL'ye varırken, aynı dönemde Şirketin 
BES emeklilerinin sayısı ise bin 516 olarak kaydedildi. 


BNP Paribas Cardif Emeklilik, Anahtar Emeklilik, Artı Emeklilik, Yıldız. 
Emeklilik, Özel Emeklilik olmak üzere 3 çeşit bireysel emeklilik planı 
yönetiyor. 


Bu yılın getiri şampiyonu hisse senedi fonları oldu 


Bireysel emeklilik fon performanslarına bakıldığında, sene başından 
bu yana en fazla getiriyi yakalayan fon yüzde 34,95'lik kar oranıyla 
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Yüzde 14,98'lik getiri oranıyla en çok kar sağlayan ikinci fon olan Birinci Değişken Emeklilik 


HALKA ARZDAN BU YANA EN ÇOK KAZANDIRAN EMEKLİLİK FONLARI 


664,3596 
339,490 330,904 
| ğ 314,796 310,1596 
Hisse Senedi Değişken Kamu Borç. Para Piyasası Kamu Dış | 
EYE EYE Arç. EYE EYE Borç. Arç. ik 
EYF 


Yatırım Fonu olürken, onu yü: a İkinci Kamu, OTOMATİK KATILIM FONLARI İLK YARI 
Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatir PERFORMANSI 


Halka arz edilişinden bu yana en çok kazandıran emeklilik fonlarının. 

başında yüzde 664,35'lik getiri oranıyla Hisse Senedi EYF yer aliyor. 4,3596 

Yüzde 339,44'lük getiri oranı ile, Değişken Emeklilik Yatirim Fonu 

ikinci en çok kazandıran fon olurken, onu yüzde 330,99'luk getiri ile 2,4396 
Kamu Borçlanma Araçları EYF takip ediyor, Dördüncü sırada yüzdi > 


314,77'lik getiri oranı ile Birinci Para Piyasası EYF gelirken, yüzde 
310,15'lik getirisi ile İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYE beşinci 


sırada yer aliyor. 
Başlangıç 
Katılım EYE 


Otomatik katılım fonlarında Başlangıç Emeklilik Y Başlangıç EYF 
yıl ilk yarı İtibarıyla yüzde 4,35 oranında getir sağlarkfâ 
Katılım Emeklilik Yatırım Fonu aynı dönemde yüzde 2, 


sağladı. 


BPE; Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 
isse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 

irinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 

BPH: Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 

inci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 

camu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 

irinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonü 

irinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu 

BPF: Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu 

inci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 

BNS; Standart Emeklilik Yatırım Fonu 

BNA: Altın Emeklilik Yatırım Fonu 

BNK: Katkı Emeklilik Yatırım Fonu 

BNY: Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu 

PRS: Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu 

PRG: Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 


Fon verileri, 1 Ağustos tarihine göre değerlendirilmiş olup, BNP Paribas Cardif Emeklilik online platformu üzerinden elde edilmiştir. 
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ALLİANZ TÜRKİYE “ÖZEL MÜŞTERİ 
PROGRAMI” AYRICALIKLI HİZMETLERİ 
ÜCRETSİZ SUNUYOR 


Tüm branşları kapsayan “Özel Müşteri Programı'yla sektörde bir ilki gerçekleştiren Allianz Türkiye, “prime” ve “prime plus” müşterilerine bebek hemşiresinden tıbbi ikinci görüşe, ev kazalarına karşı danışmanlıktan, mevsim lastiği 
değiştirme hizmetine kadar birçok ayrıcalık sunarak, yaşam konforunu artırıyor. 


# 
şi 


4 


asistans ve danışmanlık hizmetleri, kişiye özel ücretsiz seçkin etkinlikler 
ile ayrıcalıklarla dolu bir sigortacılık yaklaşımı sunuluyor. Allianz Prime 
Üyesi olarak ise özel asistans ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra bir 
çok lrsattan daha yararlarılabiliyor. 


Özel sağlık sigortası sahiplerine Allianz Prime ile ücretsiz 
hasta transferi 


Özel sağlık sigortası sahipleri için, yatarak tedavide özel destek ve 
transfer hizmeti kapsamında özel müşteri ekibi, ön provizyon başvurusundan sonra süreci baştan sona takip ederek işlemleri en kısa sürede 
tamamlıyor. Müşterinin talebi doğrultusunda evden hastaneye ve hastaneden eve özel araçla transferini sağlıyor. Bu hizmetten yılda iki kez 
ücretsiz yararlanmak mümkün. 


Yeni anneler için periyodik bebek hemşiresi hizmeti kapsamında, deneyimli yeni doğan hemşiresi, annenin belirleyeceği zamanlarda, maksimum üç kez ev ziyareti yaparak, anneye bebek bakımı konusunda 
eğitim veriyor. Anneler, bebeğin bakımı, banyosu, beslenmesi, uyku 
düzeninin ayarlanması gibi konularda pratik yaparak eğitim alma fırsatı 
buluyor. Bu hizmet şu anda İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa illerindeki Allianzlılara sunuluyor. 


Kasko müşterileri için, çekici hizmeti gerektiren durumlarda transfer 
hizmeti kapsamında, araç müşterinin istediği anlaşmalı servise çekilirken, müşteri de gideceği adrese transfer ediliyor. Bu hizmet İstanbul, 
Ankara ve İzmir'de yılda iki kez ücretsiz olarak veriliyor. 


Hareket edebilir durumdaki hasarlı aracın yerinden alınması ve yerine 
teslimi hizmeti kapsamında, çalışır durumdaki araç, randevu tarihinde 
bulunduğu yerden alınarak, anlaşmalı servise götürülüyor. İşlem bitikten sonra araç müşterinin bulunduğu yere teslim ediliyor. Müşteriler bu 
hizmetten yılda iki kez ücretsiz yararlanabiliyor. 


Hasar evrak kurye hizmeti kapsamında, hasar işlemleri konusunda 
anlaşmalı servisin talep edeceği, tamamlanması gereken evraklar için 
İstanbul'da yılda iki kez ücretsiz kurye hizmeti veriliyor. 


ikame araç iyileştirme hizmeti kapsamında, ikame araç tahsisi gereken 
durumlarda, kasko teminatında belirtilen ikame aracın bir üst sınıfında 
yer alan araç temin ediliyor. Alianz, kasko müşterilerine bu hizmetten 
yılda iki kez ücretsiz yararlanma hakkı tanıyor. 


Mevsim lastiği değiştirme hizmeti kapsamında araç, değişim yapılacak 


lastikler ile birlikte müşterinin bulunduğu yerden alınarak, Allianz'ın 
anlaşmalı olduğu lastik bayisine götürülüyor. Değişimin ardından araç 
tekrar müşterinin bulunduğu yere teslim ediliyor. Lastik ebadının 18” 
inç'e kadar olması durumunda ise İstanbul'da bulunulan lokasyonda 
hizmet sağlanıyor. 


İşyeri ve ev sigortası müşterileri için risk danışmanlık hizmeti ve özel 
eğitimler sağlanıyor. Fabrikalarda; deprem, yangın, sel-su baskını ve iş 
güvenliği gibi çeşitli risklere yönelik, analiz raporları hazırlanıyor. Saha 
Ziyaretleri ile faaliyet koluna özel riskler ayrıca değerlendiriliyor. Eğit 
hizmetleri ise tesislere özel olarak hazırlanan yangın, deprem ve i 
venliği konularındaki bilinçlendirme eğitimlerinin yanı sıra talebe göre 
“düzenlenecek Temel Yangın Mühendisliği, Deprem Mühendisliği, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Ev Kazalarının Önlenmesi ve Çocuk Güvenliği gibi 
teknik eğitimleri kapsıyor. 


Allianz Prime Plus üyelerine pek çok ek avantaj sağlanıyor. 


Allianz Prime Plus Üyeleri isetüm bu hizmetlere ek olarak, farklı ayrıcalıklara da sahip oluyor. 


Herhangi bir nedenle araç kullanmak istemeyen müşteriye motovale 
servisi sunuluyor. Motovale şoförü, müşterinin aracını kullanarak müş 
teriyi istediği adrese ulaştırıyor. Yılda iki kez ücretsiz verilen bu hizmetten yıl boyunca İstanbul'da, yaz aylarında ise Bodrum ve Çeşme'de ya: 
tarlanmak mümkün. 


Müşterinin talebi doğrultusunda, Allianz'ın anlaşmalı olduğu prestijli 
uluslararası sağlık kurumlarında ikinci görüş hizmeti veriliyor. Hastalıkla 
ilgili önceden yapılmış tetkikler ve tıbbi bilgiler, çağrı merkezi üzerinden 
veya e-mail yoluyla ulaştırılıyor. Evrakların tesliminden itibaren 30 gün 
içerisinde ikinci görüş alınıyor. Bu hizmet, yılda bir kez ücretsiz veriliyor. 
Çocuklu müşterilerin evi ziyaret edilerek; düşme, çarpma, zehirlenme, 
elektrik çarpması vb. ev kazalarının önlenmesine yönelik risk analiz çalişması yapılıyor. Gerekli görüldüğü takdirde ev dışındaki bahçe, havuz, 
vb.riskli bölgeler de analize dahil edilebiliyor. 


Yil boyunca, farklı ilgi alanlarını kapsayan çeşitli etkinliklerin (Allianz 
Arena'da futbol maçı, konser, müzikal, tiyatro, yemek kursu, sağlık merkezinde kişiye özel hazırlanan seanslar) bilgisi müşteriyle paylaşılıyor. 
Yılda bir kez, müşterinin seçeceği etkinliğe bir misafiri ile birlikte katılması sağlanıyor. 
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ATILIM 


içindeki payı 


EMEKLİLİK 
YATIRIM 
FONLARININ 


toplam finansal 


varlıklar 


Xx6.1'e 
yükseldi 


TCMB'nin Finansal İstikrar Raporu'nda ye Emeklilik Sistemi'nde 


değerlendirilen tasarrufların hanehalkı varlık, 


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından, son 6 aylık sürede gerçekleşen 
finansal ve ekonomik faaliyetlere ilişkin ha 
zırlanan Finansal İstikrar Raporu yayınlandı. 
Raporda, küresel ve bölgesel bazda yaşanan 
ekonomik faaliyetlerden bahsedilirken, Bi 
reysel Emeklilik Sistemi'nde değerlendirilen 
tasarrufların hanehalkı varlıklarının artışında 
önemli payı olduğu belirtildi. TCMB'nin Fi 
nansal İstikrar Raporu'nda, Bireysel Emekli. 
lik Sistemi'nde değerlendirilen tasarrufların 
hanehalkı varlıklarının artışında önemli payı 
olduğu belirtildi 


Yine aynı rapora göre, mayıs ayı itibarıyla 
BES'e dahil olan çalışan sayısı geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre 968.7 artarak yaklaşık 6.75 
milyon kişiye, devlet katkısı dahil toplam fon 
tutarı ise 9026-1 artarak yaklaşık 65 milyar lira 
ya yükseldi. 


Hanehalkının toplam yükümlülüğü 9684 
oranında artarak 499.9 milyar liraya çıkarken, 
toplam varlıkları ise 949.3 oranında artarak 
yaklaşık 1.1 trilyon liraya ulaştı. Yükümlülüğün, 
varlığa oranlanmasıyla hesaplanan finansal 
kaldıraç oranının, 2013 yılı sonunda başlayan 
gerileme trendini ilgili rapor döneminde de 


40 


olduğu belirtildi. 


devam ettirdiğinin altı çizildi. Raporda, hanehalkının varlık büyümesine en büyük katkıyı, 
59.6 milyar lirayla yabancı para cinsinden 
mevduatın verdiği açıklandı. Bunu 7.1 milyar 
liralık artışla kıymetli maden yatırımları ve 6.6 
milyar liralık artışla emeklilik yatınm fonlarına 
yapılan yatırımların izlediği belirtildi. Emeklilik yatırım fonları tarafında ise fon tutarının, 
son 6 aylık dönemde 967.3'lük bir artışla, 58 
milyar lira olduğu açıklandı. Böylece Bireysel 
Emeklilik Sistemi'ndeki emeklilik yatırım fon. 
larının, toplam finansal varlıklar içindeki payı 
da 9b6.1'e yükseldi. 


Konut ve ihtiyaç kredisi kullanımında büyük artış yaşandı 


2017 yılının ilk çeyreğide hanehalkının yükümlülük oranı arttı. Bunun sebebi ise; artan konut 
ihtiyaç kredisi kullanımları olarak açıklandı. Türkiye'de hanehalkı finansal varlıklarının 
çoğunu tasarruf mevduatı, yükümlülüklerin 
ise neredeyse tamamını bireysel kredilerin 
(tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı) oluşturuyor. 


Rapora göre, hanehalkının toplam varlık ve 
yükümlülük büyüme orenlan2016 yılında 


arının artışında önemli payı 


izlediği yavaşlama eğiliminin ardından 2017 
yılının ilk çeyreğinde tekrar artmaya başladı. 
Bu durumun, varlık tarafında toplam mevduattaki artıştan, yükümlülük tarafında ise ar 
tan konut ve ihtiyaç kredisi kullanımlarından 
kaynaklandığı belirtildi. Hanehalkı finansal 
varlık ve yükümlülüğünün ise 2017 yılı Mart ayı 
itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre reel 
olarak da büyüdüğü görüldü. 


Finansal varlık oranı tasarruf mevduatı ile 
arttı 


Finansal varlık oranının yüzde 15,1 oranında 
artması sonrası, özel sektör borçlanma se. 
etlerine olan talep azaldı. Hanehalkı finansal 
varlıklarında, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 15,1'lk bir artış görüldü. Varlık ar. 
tışına en büyük katkı tasarruf mevduatından 
(10,1 puan) geldi. Varlık büyümesine TL cin 
sinden mevduatın katkısı 5,3 puan olurken, YP. 
cinsinden mevduatın katkısı ise 4,8 puan oldu. 
Varlıklardaki büyümenin diğer belirleyicileri, 
kıymetli madenlere ve emeklilik yatırım fonlarına yapılan yatırımlar olmuştur. Bu dönemde 
hanehalkının özel sektör borçlanma senetleri 
ne talebinde gerileme gözlendi. 


2017'de rağbet dövizden altına yöneldi 


2017 yılı Mart ayı itibarıyla yabancı para (YP) 
mevduat ABD doları cinsinden ele alındığında, hanehalkının geçtiğimiz yıl aynı döneme 
göre daha az döviz tercih ettiği görüldü. YP 
mevduatta 2016 yılı ilk çeyreğinden itibaren 
yüzde 15.8'lik bir artış yaşandı. Hanehalkı YP 
tasarruf mevduatında gözlenen artışın kurdaki dalgalanmalardan kaynaklandığı değerlendirildi. YP tasarruf mevduatı son bir yılda ABD 
doları cinsinden yüzde 8,6 geriledi 


Altın ise, bu yıl hanehalkı varlıklarının yüksel 
mesinde önemli rol oynadı. Altın fiyatlarında 
görülen artışla beraber mevduat olarak tutu 
lan altın miktarı da yükseldi. Bu gelişmenin 
hanehalkının geçtiğimiz yılın son çeyreğinden 
itibaren dövizin yanında altın da talep etmeye 
başlamasından, diğer bir deyişle değişen yatı 
nım tercihlerinden kaynaklandığı değerlendiri 
iyor 


Finansman kaynağı olarak tercihler bankalardan finansman şirketlerine kaydı 


Rapora göre, hanehalkı finansman kaynağı 
olarak büyük oranda bankaları tercih etmesi 
ne rağmen, son bir yılda banka kredilerinin ha 
nehalkı finansman yükümlülükleri içerisindeki 
payı 12 puan geriledi. Yeni açılan finansman 
şirketleri ile beraber finansman şirketi tüketici 
kredilerinin çeşitlilik göstermesinin bu gerile 
mede etkili olduğunun altı çizildi. 


İhtiyaç kredileri büyük oranda taşıt alımı 
için kullanılıyor. 


Tüketiciler, finansman şirketi kredilerini büyük 
oranda taşıt alımlarına yönelik kullanırken, 
geçtiğimiz yıldan itibaren ihtiyaç kredisine 
konu olacak alımlarda da finansman şirketle 
rini tercih etmeye başladı. Finansman Şirketleri tarafından sağlanan ihtiyaç kredileri, 2017 
yılı Mart ayı itibarıyla 3,3 milyar TL'ye ulaştı. 


Emeklilik dönemi tasarruf açığı en yüksek 
olan ülke; “Türkiye” 


Türkiye'nin tasarruf açığı gitgide büyüyor. Bi 
reylerin her yıl kişi başı 3 bin 200 euro, toplam 
da ise 125,2 milyar Euro ek tasamuf yapması 
gerekiyor. Bu rakam GSYİH'nin yüzde 19'una 
denk geliyor. Avivasa Emeklilik ve Hayat'ın 
Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa çapındaki 
“Emeklilik Dönemi Tasarruf Açığı” araştırmasına göre, en yüksek emeklilik dönemi tasamuf 
açığı oranı Türkiye'ye it, Türkiye'nin heryıl kişi 
başı 3 bin 200 euro, toplamda ise 125,2 milyar 
Euro ek tasarruf yapması gerekiyor. Bu rakam 
GSYİH'nin yüzde 19'una denk geliyor. Türkiye 
emeklilik tasarruf açığında 1252 milyar Euro 
ile 5. sırada olmasına karşın,GSYİH ile kıyaslandığında açığı en fazla olan ülke durumunda, 


, | smmm: 


Aviva'nın Deloitte iş birliği ile, Avrupa'nın 8 
ülkesinde gerçekleştirdiği araştırma, 2017 
ile 2057 yılları arasında emekli olacak nüfu 
sun, var olan hayat standartlarını emeklilik 
dönemlerinde de devam ettirebilmesi için, 
her yıl 1252 milyar Euro ek tasarruf yapması 
gerektiğini ortaya koyuyor. Bu rakam da, her 
bireyin yıllık 3200 Euro ya da ayda 266 Euro ek 
tasarruf yapması anlamına geliyor. 2016yılı or. 
talama yıllık kişi başı emeklilik tasarruf açığına 
bakıldığında, emeklilik yaşına yakın bir bireyin 
(60 yaş) yılda 8.000 Euro ek tasarruf yapması 
gerekirken; 20 yaş grubundaki bir bireyin 1.000 
Euro ek tasaruf yapmasının yeterli olacağı 
göze çarpıyor. 2010 yılında yapılan aynı araştırmada ise, ülke olarak yapmamız gereken 
yıllık ek tasaruf 91 milyar Euro; kişi başına 
düşen tasarruf açığı ise 2.400 Euro çıkmıştı. 
Ayrıca, emeklilik yaşına yakın bir bireyin yılda 
yapması gereken ek tasarruf 3.200 Euro; 20 
yaş grubundaki bir bireyin ise 500 Euro olarak 
açıklanmıştı. Araştırma, emeklilik dönemi tasarruf açıklarının kıta genelinde toplam 2 trilyon Euro'ya dayandığını gösteriyor. Emeklilik 
tasarruf açığı veren ülkeler arasında ilk sırayı 
461 milyar Euro ile Almanya alırken, İngiltere, 
365 milyar Euro'luk açıkla ikinci ve Fransa ise 
241 milyar Euro ile üçüncü sırada yer alıyor. 
Türkiye 125.2 milyar Euro ile 5. sırada bulunuyor. 


Bir ülkedeki tasarruf açığını artıran neden- 
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2016 


ler arasında, düşük düzeyli emekli maaşları, 
emeklilik maaşındaki artışın çalışan maaşlarındaki artışın gerisinde kalması ya da düşük 
yıllık gelir sigortaları getiri oranları sayılabilir. 


AB'nin yüzde 66'sı, Türkiye'nin ise yüzde 
55'i istihdam ediliyor. 


Emeklilik dönemi tasarruf açığı ülkelerin 2016 
Gayri Safi Milli Hasıla'sı ile kıyaslandığında 
ise sıralama tamamen değişiyor, Bu durum 
da Türkiye, Gayri Safi Milli Hasıla'sının yüzde 
19'una denk gelen açığı İle İlk sıraya çıkıyor. 
Türkiye'yi yüzde 17'lk oranla İspanya, yüzde 
15 ile Almanya takip ediyor. Avrupa Birliği'nin 
toplam emeklilik dönemi tasarruf açığı ise, 
tüm bölgenin Gayri Safi Milli Hasıla'sının yüzde 
13'üne denk geliyor. 


Düşük istihdam oranı, özellikle ülkemiz için, 
emeklilik tasarrufu açığını olumsuz etkileyen 
başlıca faktörler arasında yer alıyor. Araştırma, 
hem Avrupa Birliği'nde, hem de Türkiye'de 15 
- 64 yaş arasındaki bireylerin çalışma oranla: 
rını da irdeliyor. Sonuçlara göre, bu yaş guru: 
bundaki AB nüfusunun yüzde 66sı, Türkiye 
nüfusunun ise yüzde 50'si istihdam ediliyor. Bu 
oran erkekler bazında bakıldığında AB'de yüzde 71, Türkiye'de ise yüzde 70. Konu kadınlara 
gelince aradaki fark bir hayli açılıyor. AB'deki 
kadınların yüzde 60'ı, Türkiye'deki kadınların 
ise sadece yüzde 30'u istihdam ediliyor. 


YENİ YERLER 
KEŞFETMEK, FARKLI 
ŞEHİRLER GEZMEK 

BİR GEZGİN İÇİN HER 
ZAMAN BÜYÜK BİR 
ZEVK OLMUŞTUR. 
ANCAK BU YER PASTEL 
RENKLERE HAKİM, 

YAZ MEVSİMİ KADAR 
GÜZEL ÇİZGİLERE 
SAHİPSE GEZMEK 
DAHA DA BÜYÜK ZEVKE 
DÖNÜŞÜR. ŞİLİ'DEN 
GÜNEY AFRİKA'YA, 
KÜBA'DAN TRİNİDAD 
KASABASINA KADAR 
DÜNYANIN ÇEŞİTLİ 
ÜLKELERİNDE İSTER 
ŞEHİR ÇAPINDA 
SANATSAL BİR ÇİZGİ, 
İSTERSE KÜLTÜREL 
BİR HEYECAN 

OLSUN, EĞLENCELİ 
AYRINTILARA SAHİP 
ŞEHİRLER VAR 
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kararname 
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eklenmiş ve 
ir Hollanda 


Willemstad, Curaçao 


birkural ha 
yam 


Ünlü cadde, Caminito Riachuelo Nehri'nin hemen kenarında yer alıyor. 
Alan uzaktan tuhaf göründüğü gibi diş cephesinde pratik bir açıklaması 
var: Evler, yerel tersanedeki kazanlardan arta kalan artık boyalarla bo. 
yandı. Bugün canlı renkler işçi sınıfının oturduğu mahalleyi aydınlatıyor 
Ve bu onu dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler için turistik bir 
yer haline getiriyor. 


Jaipur, Hindistan 


Sancti Spiritus'un merkezi Küba'da bulunan bir 16. yüzyıl kenti olan 
Trinidad kentindeki binalar şeker kamışı yeşili, okyanus mavisi ve gü 
neş sarısı gibi renklerle boyanmış. UNESCO tarafından Dünya Kültür 
Mirasları Listesi'ne alınmış olan kentin büyük kısmı köle ticaretinden 
elde edilen gelir ile inşa edildi ve ortaya Afro-Küba kültürünün renkli 
sokakları çıktı. Kentin önemli renkli noktaları arasında eski San Fran. 
cisco Manastırı, Palacio Brunet ve Palacio Cantero bulunuyor. 


Charleston'un tarihi kıyısındaki Paskalya yumurtasına benzeyen sıra 
sira renkli evleri 1700'lü yılların başından ve Amerikan İç Savaşı'ndan 
beri yeniden yapılanma geçirerek bugüne kadar geldi. Pastel renkli 
dış cephelerin sarhoş denizcilerin kendi evlerini tanıması için yapıldığı öne sürülüyor. Bununla birlikte kentin esnafı da dükkanlarını çeşitli 
pastel renklere boyayarak bunu bir reklam biçimi olarak kullanıyor. 
Bugün East Bay Caddesi'nde 83 ile 107 numaralar arasında bulunan 
yassı saçaklı Gürcü evi kentin en popüler yapısı olarak biliniyor. 


La Boca, Buenos Aires, Arjantin 


Jaipur Udaipur (beyaz şehir), Nagpur (portakal şehri) ile birlikte bir diğer 
renkli Hint şehridir. Güllü pembe kent olarak tanımlanan Jaipur'a 19. yüz: 
yılda gelen bir İngiliz Kolonisi kenti pembeye boyadı. Yerel lider ülkeye 
gelen önemli kişileri karşılamak için çeşitli renklerle kenti boyuyordu. Bir 
gün Galler Prensi Edward'ın ziyaretini onurlandırmak için yerel lider kenti 
pembeye boyadı. O tarihten bu yana kentin pembe kalmasıyla ilgili bir 
a çıkarıldı ve o günden beri Jaipur Hindistan'ın pembe şehri olarak 


Salvador'un Peleourinho mahallesi Portekizce pillory kelimesinden ge 
liyor ve eskiden kıtadaki ilk köle pazarına ev sahipliği yapıyordu. 1835 yı 
lında kölelik yasaklandığında şehir gözden düşmeye başladı. Ancak 1985 
yılında Peloürinho, UNESCO Dünya Miras Alanı ilan edildi ve mahalle 
yeniden inşa sürecine girdi. Bugünlerde, Pelourinho'nun kültürü ve hal. 
kı kadar canlı, pastel renklere sahip binalarıyla Afro-Brezilya'nın tarihini 
yansıtıyor. 


BEYAZPERDE YAZ AYLARINI 


RENKLENDİRMEYE 
DEVAM EDİYOR 


Dört mevsim vazgeçilmeyen etkinliklerden biri sinema. Beyazperde ise yaza girişi kutlarcasına rengarenk. Aksiyon, gerilim, komedi, dram ve daha pek çok film sinemaseverleri 
karşılamaya hazırlanıyor. Onlardan bazılarını sizler için derledik. 


DUNKIRK 


Christopher Nolan'ın 2. Dünya Sava 
Şı'nın kaderini belirleyen olaylardan 
biri olan Dunkergue Tahliyesi'ni konu 
edinen filmi, yüz binlerce İngiliz ve 
müttefik askerlerinin, düşman asker 
leri tarafından etrafının sarılması ile 
başlar, 

Arkaları deniz olan bir yerde sıkışan 


ZOMBİ EKSPRESİ 


Sok-woo, yoğun iş temposundan 
dolayı sürekli kızını ihmal etmektedir. Doğum gününde kızının 
ısrarlarına dayanamayan Sok 
Woo, onu eski eşinin yanına götürmek için gönülsüzce Seul'den 
kalkıp Busan'a gidecek olan trene 
biner. Tren kalkmak üzereyken, 


askerler, düşman saldırısına karşı ça- : Güney Kore'yi etkisi altına alan 
resiz bir durumda kalırlar. Başrollerin- : Yıkıcı bir zombi virüsünden etkile- 
de Mark Rylance, Kenneth Branagh ve : nen bir kadın, virüsü trendekilere 
Tom Hardy'nin yer aldığı filmin kadro- : yaymaya başlar. Virüsün bulaşsunda ayrıca Jack Lowden, Aneurin : tığı herkes, birer birer zombiye 
Barnard ve ilk kez film deneyimini ; dönüşür. Sebebi belirlenemeyen 
yaşacak olan Fionn Whitehead ile Harry Styles da yer alıyor. Filmi kendi : Virüs, tüm ülkeye yayılırken, hızla 
senaryosundan uyarlayacak olan yönetmene yapımcılık koltuğunda da : Busan'a yol alan trende de Sok-woo, kızı ve daha birçok yolcu aman- 
Emma Thomas eşlik ediyor. $ız bir hayatta kalma mücadelesine girişi. 


RUHLAR EVİ 


Genç bir Amerikalı çift olan Julie ve Jim, fotoğraf çekmek için Tayland'a macera dolu bir seyahat planlarlar. 

Çok güzel başlayan tatilleri Jim'in Julie'ye evlenme teklifi etmesiyle daha da güzelleşir. Şehri karış karış gezen 
aşıklar, ingiliz bir rehber eşliğinde ruhlar evi olarak bilinen, içinde birçok küçük tapınağın bulunduğu kırsal bir alana giderler. Burada farkında olmadan şeytani bir gücü rahatsız eden Julie'yi kötü ruhlar rahatsız etmeye başlar. 
Giderek artan bu bela karşısında Julie'nin ruhlar dünyasında ebediyen hapsolmaması için, Jim'in bu laneti ortadan 
kaldırmanın bir yolunu bulması gerekecektir. 


Yönetmenliğin Rich Ragsdale'in üstlendiği filmde senaryo Kevin O'Sullivan ve Jason Chase Tyrrel ikilisine alt. Filmin oyuncu kadrosunda Scout Taylar-Compton, James Landry Höbert, Mark Boone Junior, Michael 5. New ve lana 
Krausz yer alıyor. 
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EJDERİN DOĞUşU ((< BRIMSTONE ölcek ma * Mi 


Kocası ve çocuklarıyla mutlu, sıradan bir ya: 
şam süren Lizin hayatı, kasabaya yeni bir 
din adamı gelmesiyle kabusa döner. Pederin 
görevini yapmaya başlamasıyla Liz ve al 
lesi büyük bir tehlike altına girer, İşlemediği 
bir suçun sanığı olan Liz, bir yandan ailesi 
ni hırslı ve intikam almak isteyen pederden 
korumaya çalışırken, bir yandan da içinde 
bulunduğu durumdan kaçış yolu bulmaya 
çalışacaktır. 


196011 yılların San Francis: 
co'sunu kendine fon ya 
pan Ejder'in doğuşu, Bru 
ce Lee'nin şöhret olduğu 
Klasik filmleri, modern bir 
anlatımla ele alıyor. Film it 
hamını efsanenin doğuşu 
nu sağlayan Bruce Lee ve 
kung fu ustası Wong Jack 
” Man arasındaki destansı 
BIRTH ve halen tartışmalı olan 


DRAĞON güç gösterisinden alıyor. 


Martin Koolhoven tarafından yazılıp yöneti 
len filmin oyuncu kadrosunda Dakota Fan 
ning, Guy Pearce, Kit Harington ve Carice van 
Houten yer alıyor. 


CHURCHİLL 


Winston Churchill, 1944 Haziran'ında bir milyon askere yakın müttefik kuvettin gizlice İngiltere'nin güney kıyısında toplandığını öğrenir. Avrupa'yı istila etmeye ve Nazilerin sonunu getirmeye kararlıdırlar. Önlerinde 
duran tek şey ise Churchilidir. Churchill, 1915 yılında Gelibolu sahillerinde vermiş olduğu yanlış kararın sonuç. 
larının tekrarlanmasından korkmaktadır. 


Yıllarca süren çatışmalarla tükenen ve kuşku ve depresyondan dolayı rahatsız olan Churchill ülkesinin Blitz'e 
direnmesine yardımcı olan bir kahramandır. Ancak, savaş planını destekleme gücünü bulmak için soğukkanlı 
eşi Clementine'in desteğine ihtiyaç duyacaktır. 


wi 


ömeklik 


Emre Kınay ve Evrim 
Alasya ile İki Bekar oyunu, 14 Temmuz - 6 Ekim 
tarihleri arasında tiyatroseverler ile buluşuyor 


Shanette ile Jack'in k 


an yerlerinizi hemen 


Pati dostunuzla bir 
sergi gezmeye ne 
dersiniz? 


İstanbul'un Sokak Köpekleri sergisini 16 Eylül'e kadar ş ski 
köpeğinizle ziyaret edebilirsiniz. 3 kültürün in 


üm ziyaretçilerini köpekleriyle birlikte sergi 


Ekrem 


"Niçin hayvanlara bakmalı?" 


46 


ömeklilik (| KÜLTÜR SANAT 
AUGUST 2017 


öm İAYİFAERBER, he iter o COPPERMEAD, an 


op cowrs, SUMEYYE KESGIN 


Atlas okyanusunu 
geçen ilk kadın pilot 
'Amelia Earhart' 
çizgi roman oluyor 


Atlas Okyanusu'nu geçen ilk kadın pilotun çizgi 
romanını, Türk çizgi roman sanatçısı Sümeyye Kesgin 


satın RONJ RLLEY THOMAS MAVER 


hazırlıyor 
Atlas Okyanusu'nu uçakla geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'ın kay- world and You bel 
boluşundan sonra yaşadıkları çizgi romana konu oluyor. ya bestxompany."« 


— Kieron Gillen 
Proje için dünyaca ünlü Copperhead (2014) çizgi romanının yazarı, 
ayrıca Zoo (2015) dizisinin senaristlerinden Jay Faerber ile çalışmaları 
Amerika'da yayımlanan Türk çizgi roman sanatçısı Sümeyye Kesgin 
(The Rise of The Magi, September Mourning) bir araya geliyor 


AMELIA EARHART'S 
ADVENTURES IN 
A STRANGE 
NEW WORLD! 


Büyük Okyanus üzerinden geçerken ortadan kaybolan Earhart'tan bir 
daha haber alınamamış, hakkında oldukça çok şey yazılmış olmasına 
rağmen bu gizem bir türlü aydınlatılamamıştı. 


Faerber ve Kesgin ikilisinin yarattığı, Amelia Earhart ve yanındakilerin 
yaşadıkları maceraları konu alan çizgi roman, okuyucuyu fantastik bir 
yolculuğa çıkarıyor. 

Amerika'da 2 Ağustos'ta piyasaya çıkacak olan çizgi roman, sonraki 
Faerber, Ameila Earhart'ın fantastik bir dünya içine yerleştirilebile- © haftalarda ise ülkemizdeki çizgi roman dükkanlarından temin edile 
cek en uygun karakter olabileceğini vurgularken, Kesgin de alanında © bilecek 
öncü, lider ve güçlü bir kadın karakter üzerine çalışmanın gerçekten 
çok heyecan verici olduğunu belirtti 


6 Oscar ödüllü “La La 70'u Peromans Sanatlar Merke 
Zinin son iki sezondur sürdürdüğü 
" ve büyük ilgi gören Moviesin Concert 
Land" canlı orkestra <916 mma 
iği Oscar ödüllü “La La Land in Concert” 
AN h 
Il N | A Il N eşliğinde sahnede ile yeni sezonda da devam edecek. 
Justin Hurwitz imzalı film müzikleri: 
NCERT 

İON e nin canlı orkestra tarafından icra edileceği etkinlikte, sinemanın büyüsü katlanacak. Filmin 
> dev ekrandan gösteriminin gerçekleşeceği, hem göze hem kulağa hitap eden La La Land 
6-7 EKİM 201 in Concert, Mercedes ana sponsorluğunda, 6-7 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM Ana Tiyatro'da 
- 0 gerçekleşecek. Dev ekranda film oynarken, müzik canlı olarak sahnedeki orkestra tarafından 
seslendirilecek. Geçmişin klasik müzikallerinin günümüzdeki görkemli yansıması olarak ta 
nımlanan “La La Land”, Justin Hunvitz imzalı müzikleriyle 14 dalda 89. Akademi Ödülleri'ne 
aday gösterildi. Ryan Gosling ve Emma Stone ikilisinin arasındakimükemmel uyumun zirveye 
ulaştığı film, “City of Stars” ve “Audition” başta olmak üzere hafızalara kazınan şarkılarıyla kısa 

sürede beyaz perde klasiklerinden biri olmayı başardı. 


Geçtiğimiz günlerde Hollywood Bowl'da galası yapıldı. 


74. Altın Küre Ödülleri'nden En İyi Film Müziği ve En İyi Şarkı, 70. BAFTA Ödülleri'nden En İyi 
Film Müziği ve son olarak 89. Akademi Ödülleri'nden En İyi Fim Müziği ve En İyi Orijinal Şarkı 
ödülleriyle dönen Justin Hurwitz imzalı La La Land müziklerinin canlı icra edileceği ve eş za 
manlı olarak dev ekrandan filmin gösterildiği, geçtiğimiz günlerde Hollywood Bowl'da galası 
gerçekleşen ve yoğun ilgi gören La La Land in Concert gösterimi, 6-7 Ekim'de iki gece üst üste 
Zorlu PSM Ana Tiyatro'da olacak 
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Ş 
DÜNYASINDA 
BAŞARI 
FAKTÖRLERİ 


DÜNYASINDA 
ZİRVEYE 
GİDENYOL 
Başarılı Olmak için 


T , 
Değiştirmeni iz Gereken “N d 
20; Alışkanlık / il 


Dansla İşe Gitmek 


. DANSLA 
İŞE GİTMEK 


Fortune 1966 yılında ilk kez War 
fett'tan söz ettiğinde Be 
dolar civarındaydı. 201 


bir adet A grubu 


ri 176.900 dolar.Bu kitap 
kariyerindeki 46 yıla ışık tutuyc 


on yazısı, üç yatırım türünü ve onu, 


sürpriz bir yanı yı 
de Bufi 


daha almak hiç 
ne'da Buffett'tan söz ettiğimiz ilk ya: 

tarihliydi, Başka biri hakkında yazdığım « 
yatırım yazısında Buffett ile ilgili yalnı 


cümle geçiyordu ve ben o tek cümlede 
t" kullanarak adını yanlış 
bir mazeret olduğunu bilsem de, 1966 yılır 
da Omaha dışında tanınmamış: 
yerek af dile m 
hrinde 


kendi tirme 


iyi tanıyordu, çünkü onları zen 


Andrew Tobias, Buffett'ın adını 
tı, Berkshire 1965 yılında War 


rımlardan uzakla 
ondan uzaklaştıramazsınız. 


Senin Adın Bir Marka 


Genetik Şifrenizi Kırın 


GENETİK 


ŞİFRENİZİ KIRIN 


ARAS 


Genlerinize Göre Beslenin, Kilonuzu Kontrol 
Edin ve Yaşlanmayı Durdurun 


İm DR. SHARON MOALEM 


Cert en 


seleneksel diyet tavsiyelerini altüst ede 
rı ek bilgiler sunan kitap, sağlığınızda ve 
arayanlara kıla beslenmenizde en önemli şeyin genleri 


Iduğunu okurlara sunuyor. Genetik 


eniz ve ya; ınızı düzenleyebilece 
ları ve teknikleri adım adım takip 
t iz. programları okurlarına 
Bir etikçi ve New York Times 
estseller yazarı olan Doktor Sharon M 
bında n geni dlarımıza g slenme 
e yaşamanın önemli beş prensibini 20 
Ian uzun süren genetik araştırmaları 
erçevesinde veriyo 
Ke r. Moalem dünyanın önemli. 
kazanmış bir bilin kaşif 
ik yazarıdır 
ksa k olmuş 
teknolo. 
ik k ağlığı alanında 25'den fazla 
tenti bulunmaktadır. Gene 
r aki klinik araştırmaları dünyaya 
a maktadır. 
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BES FONLARININ 1,3,6,12 AYLIK DÖNEMSEL 
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Mo7e 
Avva Em ve Hay, Özel Sek Borç Araç, EYF 004057 108 208 55 s4 506 
Alva Em ve Hay Slandar EYE ©“ 0012606 048 209 86 Dol 582 
(Ava ay Ve En Basi Kalım EYF 303 983 240 
yal ve Em Ar, Kal EYE ön00 035 Zer 52 248 952 
Em. Alin EYE Oomaz3 bizi EE 386 886 835 
Em. Büy. Ârm, Esnek EYE, 006 190 30 Gİ Kİ ül 
Em. Büy. Am, Hisse Sen EYF oü2ize2 EE 288 iri dl EE 
Em, Büy.Am Alt.Es, EY 0,014308 205 455 9,26 340 1128 
Em Para PLM Esnek EYE d05238 Lİ 25 Sa 982 Lİ 
yal ve Em Kamu Borç Ar Slandari EYE büz 0s 208 Br 878 S6) 
atel Em. vey. Kam EYE, B0878i Sa 1 344 S0 887 
kel Em. giç Kalım j 
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katlm Değ: EYE 0015404 231 3ü 7a4 083 a5 
Berekat Em. ve Hay. Kal Beg. Gr. EYE 0015405 27 31 700 DB 008 
Berekel Em. ve Hay. Kal Hiz Sen EVF 0022404 35 diz 205 Bar 3077 
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 001369 076 26 4,85 8,68 542 
Bereket Em. ve Hay. adi Standart ağ pimi DE Sil pi vi 78 
Gi Paris Gari em Ai Özel 0015401 al 140 B67 833) 
Paribas Gard Em. Katılım EYF 0,75 Z Lu 
Paribas ! i Em. Bir. 0: 7 195 m BE! 408 
Eker 5 Gi 7 3 240 cz 
Bip Zar Gard Em Beğ. Ürek EYE dez 220 Ş35 e. gi e Kİ 
NE Pane Card Em. Fibeg Ser EVE” di 445 ne 28. “8 Fİ 
BP Paribas VEM Br, 2 743 1 
a a ” & g 
Ni Pane Gard Em San DYE golü 074 za Ger 708 872 
Gina Finans Em, Ve Hay. Başlangıç EYE 010500 01 283 500 
e 0 dâd 20 m e 
Giğna Finans Em. ve Hay Bir Değ. Gr EYE OZ 180 372 BO? 102 880 
Gina Finans Emi ve Hay. Bir Hisse Sen. EYF. 0046867. 671 303 ABA 4980 42.22 
Cigna Finans Em, ve Hay. Kamu Borç. Araç. EYF 021370 055 206 632 6,50 660 
Cigna Finans Em. ve Hay. Kalkı EYF. 1032 085 269 750 ne Se 
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy, EYF 0018950 004 2.69 5.28 K X 
Cigna Finans Em. ve Hay. Standart EYF. 0,013225 095 267 720 10.12 794 
Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF 0020082 279 709 1735 2263 20,05 
Giga kina Ene Vİ Dy EE Gr, EYF De Se “2 654 6,77 6.68 
Fiba Em ve Hay Alaz Por Beg (0012067. 148 » 846 827 1046 
Fia Em, ve lay, Başlar Kaim EYE Yöiği dü 23 
Fiba Em, ve Hay. Bi Dağ, EYE, 0012712 102 350 779 1281 049 
Fiba Em. ve Hay. Borç EYF 0021231 0. 212 BAT 8.72 6.58 
Fiba Em, ve Hay Beer BE 001086 274 öğ Bos Bar 1885 
Fiba Em va Hay: Biöbal ld Port Deği EYF 0010802 178 ig 876 > bi 
Fiba Em valla ne beg eve Soz diz ye > NE : 
Fiba Em va Hay: Kam Dış Borç Araç, EYF 0.030251 037 05 568 2069 anı 
Fiba Em, ve Hay, Katkı EYF 0,013744 0,76 266 7,89 8,77 783 
Fiba Em) ve Hay. Oyak Por Değ, EYE 0023232 HE Zr Gl 3 180 
Fiba Em, ve Hay, Oyak Por Hs. Sen EYF Rİ Bar 186 2880 3âBi 3565 
Fiba Em, ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar, EYF 0,023454 290 a e 2 BŞ 
Fim Em ve Hay, Bilye Eye arr B01874 a 3 383 A 623 
Fiba Em ve Hay. Girmesi Dog, EYF O 00877 108 308 â74 
Fiba Em. ve Hay. Sland. EYF 0,012989 061 250 643 678 657 
Fiba Em. ve Hay, Tacirler Por. Değ EYF Ri ZE) e 750 B67 
Değ, Et 0,016204 202 ES 257 1812 434 
Hisse önad EYE O üosöz8 482 25 20 4825 4000 
Hisse Senedi Grup EYF 0022627 5.8 BI 32,79 49,98 40,99 
dn 3840370 ta iz 5 va Sa 
Salla “Soeazı Zi 400 2 86 320 
Katın EYE 0010834 hi 20 
işken EYE Gös6027 204 531 248 78 e 
işken Gir EYE Oüaas84 28 sö 5» m 1528 
EYE Oiücğ84 ön 226 182 KEİ 
Ara Grup EYE  0ad8n del 240 8 05 7 
rg Araş EYE 306016 Kİ 16 di 08 388 
beğ 008673 14 Pl Ea 73 1B3 
Kat 001808 des 203 sö 27 Tu 
Slandari EYE 0012090 Eİ 20 308 058 438 
0 v8 282 EE 37 S0 
z. Sek Borç EYE 0015360 LE Ze 35 300 pl 
Para Piyasasi EYE 0045484 102 285 Eğ 983 Lİ 
Sd 0014023 97A EE 58 si Tal 
Terki Dağ Ere e çene 002734 öğü 20 S7 327 “220 
Ürun Va kam Bor Araç EYE Selen öğ 28 882 708 808 
m e we we 
im 
Groupama Em Borç. Ar 5 874 75 zel 
Em Büy. Hisse Sen. EYF ei 264 1298 30,72 “5 2g 
Gel Kamu  EYF 0037206 182 332 0.56 2 mez 
Gi Yan Bi meç He Sen EYE 0028103. 378 ri 3182. 4682 3078 
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